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Een gebedje, vol verlangen en verwachting, zo vaak al  gebeden in de kindervierin-
gen op kerstavond in onze parochie. Deze advent is ons verlangen groter dan ooit. 
Onze wereld lijkt zo donker, vrede zo ver weg. Wat nu? Het kerkelijk jaar begint 
gewoon weer opnieuw. Waarmee? Met een groene krans in onze kerken, misschien 
maken we er ook eentje voor thuis, met vier kaarsen. Licht dat verbindt, warm 
licht, geen neonlicht, vlammetjes die flakkeren, in de kerk is het altijd even span-
nend: gaat het niet uit? 
Advent is wachten, geduld hebben, het is nog lang geen Kerstmis. Lees het mooie 
interview met Jozef Wissink over geduld (pag. 12/13). Advent is uitzien naar het 
licht en waakzaam zijn, zien we het al? Misschien heel dichtbij, in zoveel mooie 
activiteiten en vieringen in onze eigen parochie. Boven alles gaat het erom onze 
aandacht te richten op het licht, onszelf te verbinden met het licht. Lees de prach-
tige tekst van Karl Rahner (pag 4). 
Dat de kaarsen die we gaan aansteken in de advent ons uit het machteloze gevoel 
mogen halen, onze aandacht richten op tekens van Gods Aanwezigheid, zo dichtbij. 
Dat onze hoop en verwachting nog mag groeien in deze periode: er staat iets groots 
te gebeuren. Het kerstkind komt naar ons toe, gezonden met een boodschap: God 
is met ons, niemand van ons is hier voor niks en er is een begaanbare weg naar 
vrede. Dat we zelf mogen beginnen met vrede brengen en vrede zijn.   
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 
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God, 
De wereld wacht op uw licht. 
Kom naar ons toe. 
Mensen verlangen naar vrede. 
Kom naar ons toe. 
De deur van ons hart staat open. 

Kom naar ons toe. 
Samen met de herders waken we in de 
nacht. 
Kom naar ons toe. 
Het kribje staat te wachten 
Kom naar ons toe… 



Aluminiumfolie om je hart. Ik denk aan 
onze vriend Daniël in Jeruzalem, dik 
bevriend met Palestijnse Ahmad. 
Samen zaten ze ooit bij ons aan tafel. 
Daniel, psychotherapeut, schreef  
namens 75 professionals in de geeste-
lijke gezondheidszorg een artikel in ‘The 
Lancet’, waarin hij oproept te proberen 
ook de andere kant te blijven zien. Nu 
is hij op het matje geroepen door zijn 
bestuur, zijn directe collega’s zijn een 
petitie tegen hem begonnen. 
 
Ik denk aan de dochter van mijn vriendin 
in Tel Aviv, die drie vrienden verloor in 
de woestijn. Aan Nazuan, haar familie 
op de Westbank, ooit verjaagd uit hun 
huis. Zij en haar man maken zich grote 
zorgen maar volgen toch ook het nieuws 
vanuit Israëlisch perspectief. De gezicht-
jes zie ik van mijn kleinkinderen en de 
foto’s van gezichtjes van kinderen in 
Gaza. Aluminiumfolie helpt niet. 
 
Kleinzoontje Noah van vier, vertelt me – 
spelend met gebreide engeltjes – dat 

engelen kunnen zien in het donker: ‘Ze 
hebben nachtzicht, oma.’ Een baby-
engeltje dat niet van het dak af durft te 
komen moedigt hij zachtjes aan: 
‘Gebruik je vleugels!’ 
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Pastorale column

Een leger dat een boodschap 
van grote vreugde brengt

Vlak voor Kerstmis vorig jaar zag ik een rake strip over mensen in een 
ijskoud huis die een energiecoach inschakelen: ondanks driedubbel glas 
en een warmtepomp is er een enorm koudegat. Wat blijkt? De tv staat op 
het nieuws, daar valt niet tegen op te stoken. En ook nog een krant, een 
laptop: van alle kanten stroomt de ellende binnen. Oorlog! Klimaat! Inflatie! 
Maximaal tien minuten tv per dag luidt het advies én aluminiumfolie om je 
hart, dan hou je de bitterste kou buiten.

 
Op kerstavond gaan we het oude 
verhaal weer vertellen en samen vieren, 
we horen over mensen die waken in 
het donker en over engelen met nacht-
zicht, een hemels leger dat ten strijde 
trekt tegen het donker in onze wereld. 
Een leger dat vecht met andere midde-
len, met liefde, met gewone vriende-
lijkheid, met geweldloosheid, belange-
loosheid. Een leger dat hoop brengt, 
een boodschap van grote vreugde. 
Laten we dat vieren. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 

Hoop 
 

Ga een verbond aan met wat echt in je is, 
met dat wat je uitdaagt, 

met dat wat naar heelheid verlangt, 
ga moedig op zoek naar het mysterie in je. 

Ga door, wáár je op dit moment ook mag staan. 
Volg het licht, ook als het nu nog klein is, 

behoed het vuur, 
ook als het nu nog laag brandt, 

Roep het geheim aan, juist omdat het onbegrijpelijk is. 
Ga, en je zult vinden. 

Hoop, en je hoop is al van binnen met genade vervuld. 
Ga verder en volg het licht in het diepst van je hart. 

 Karl Rahner (Jezuiet, priester, theoloog) 

FOTO: Hetty Wouda
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Gebed in de Advent
In de stilte de belofte 

van nieuw leven 
alles zal weer tot bloei komen 

het begin nog verborgen 
maar zichtbaar aanwezig 

Goede God 
in uw nabijheid 

durven we te luisteren 
te wachten 

en te vertrouwen 
ook in het donker weten we 

het licht is onderweg 
Amen  

Jeanette van Osselen-Riem 

FOTO: Marijke van der Giessen 
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Adventsactie 2023: alle kinderen 
moeten kind kunnen zijn
Tijdens de adventsperiode (periode van vier weken voorafgaand aan Kerst-
mis) vraagt Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het 
Licht, op een betere wereld, op dat iedereen kan delen in alle overvloed, 
en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is 
nooit vanzelfsprekend. Daarom vertelt Adventsactie verhalen van mensen 
die met hun toewijding en liefde een verschil maken.

Ieder kind heeft recht op een gezond 
leven, een opleiding en bescherming. 
Het klinkt vanzelfsprekend, toch zijn er 
tientallen miljoenen kinderen die niet of 
nauwelijks naar school gaan. In plaats 
van onbezorgd te spelen en te 
leren maken ze lange 
dagen om wat geld te 
verdienen, vaak onder 
erbarmelijke omstan-
digheden. Denk aan 
kinderen die in de 
mijnbouw werken, in 
fabrieken of in de 
brandende zon op 
plantages. De kans dat 
zij later een goed inkomen 
kunnen verdienen en aan het 
zware, onderbetaalde werk kunnen 
ontsnappen is klein: ze hebben immers 
nauwelijks tot geen gelegenheid gehad 
een opleiding te volgen. 

Dit jaar besteedt Adventsactie daarom 
extra aandacht aan het belangrijke 
onderwerp kinderarbeid. De landelijke 
campagne steunt projecten rond de 

onderwerpen ‘Onderwijs voor kinderen 
in baksteenfabrieken in India’, 

‘Jonge mijnwerkers naar 
school in DR Congo’, 

‘Jonge migranten uit 
Bangladesh kwets-
baar voor misbruik’ 
en ‘Schooldiploma 
voor werkende kinde-
ren in Pakistan’. 

Een van deze 
projecten steunen? 

Uw bijdrage is zeer 
welkom. U kunt uw gift 

overmaken op rekeningnummer 
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. 
Adventsactie. Meer informatie: 
www.adventsactie.nl 

Digitale adventsretraite
Baan een weg voor de Heer (Jesaja 40,3) is de titel van de digitale adventsre-
traite 2023. Die begint 3 december (eerste adventszondag) en eindigt met 
Kerstmis. Het is de 19e digitale retraite van de Jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 
mensen meedoen. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bastiaan van Rooijen. 
Belangstellenden kunnen zich inschrijven via www.adventsretraite.org. Zij krijgen 
dagelijks een gebedsmail toegestuurd met Bijbelteksten, meditatieve vragen, 
citaten en gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode 
en de menswording van God intens te beleven.

Sinterklaas logeert t/m 5 december 
in Museum Catharijneconvent in 
Utrecht. Kom je hem opzoeken in zijn 
tijdelijke huis? Je ontdekt meer over 
de legendes rondom Sint Nicolaas als 
beschermer van zeelieden. En je 
ontdekt waarom de Sint zo’n groot 
waterliefhebber is en hoe dit samen-
hangt met de lekkernijen die we jaar-
lijks rond 5 december eten. 
Meer info: www.catharijneconvent.nl  

Het huis van  
Sinterklaas

Vrijdagavond 22 december kunnen kinderen in Maarn met hun (groot)ouders in 
het donker wandelen van lichtje naar lichtje. Onderweg zijn er ontmoetingen met 
personen uit het kerstverhaal. De route zal beter begaanbaar zijn dan vorige jaren. 
Er zijn kamelen, lama’s, ezels en schapen in een stal van Boerderij Boterbloem. In 
vier à vijf groepen wordt in de kerk een kerstverhaal verteld en worden kerstliederen 
gezongen. Daarna zijn er in de Ark kerststallen te bewonderen, tot slot is er iets te 
nuttigen in de tent buiten de Ark. De eerste wandelaars kunnen om 18.00 uur 
starten bij de Ark, de laatste om 19.30 uur. 
Vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie: geef je op bij Annique van Baal,  
jan-annique@planet.nl. 

Lichtjestocht

In gebouw de Ark (naast de Theresi-
akerk) in Maarn zijn in december 
fraaie kerststallen te bewonderen. Net 
als vorig jaar stallen we in de Ark 
langs de ramen een grote variëteit 
aan grote en kleine kerstgroepen uit. 
Misschien heeft u nog een bijzondere 
kerstgroep op zolder of in de kelder 
en wilt u deze ook aan anderen laten 
zien. Neem dan contact op met Jan 
van Baal, janpvbaal@planet.nl.

Kerststallen kijken
FOTO: Pixabay

Achter de ramen van de Ark in Maarn 
staan fraaie kerststallen om te worden 
bewonderd.
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https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/huis-van-sinterklaas/


De kerstgroep met Maria, Jozef en het 
Jezuskind, met herders en de os en de 
ezel hebben we te danken aan de H. 
Franciscus van Assisi. Vóór 1223 werd 
er hooguit een kribbe met een beeld 
van het kindje Jezus geplaatst. Precies 
800 jaar geleden kreeg Franciscus van 
paus Honorius III toestemming het 
kersttafereel met levende personen voor 
te stellen. In het bos bij Greccio, Italië 
bouwde hij een stalletje. 
 
Op kerstavond werd vóór dat stalletje 
de Heilige Mis opgedragen, waarbij het 
idee was dat het Goddelijk Kind zelf 
onder de gedaante van brood en wijn 
aanwezig was. De legende vertelt: ‘Toen 
Franciscus het Evangelie zong en was 
aanbeland bij de woorden en legde hem 
neder in de kribbe, knielde hij neer om 
het geheim van de menswording te 
overwegen en zie: in zijn armen kwam 
een kindje, omstraald van schitterend 
licht.’ De door hem opgerichte Orde van 
Minderbroeders (Franciscanen) heeft de 
volksdevotie rond de stal van Bethlehem 
in de eeuwen daarna wereldwijd 
verspreid. 
 
Dit najaar is bij uitgeverij Adveniat een 
boek verschenen over 800 jaar kerst-
stal: De Kerstgroep Grenzeloos Mooi. 
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Een leerzaam hoorcollege over  
‘de kerstboom’

Ook vertelde hij over de drie voorwaarden 
waaraan een kerstboom moet voldoen: 
de vorm moet een driehoek zijn (symbool 
voor de heilige Drie-eenheid), er dient 
een ster bovenin de boom te zitten (ster 
boven Bethlehem) én er moeten lichtjes 
in zitten (het Licht van Christus). 
 
Prof. dr. Sarot keek vervolgens even naar 
rechts, naar de kerstboom die achter 
het altaar in de Catharinakerk stond, 
schudde het hoofd en zei: ‘Ik kan wel 
zeggen dat deze kerstboom hieraan niet 

voldoet. Hij is duidelijk geen driehoek 
en de ster ontbreekt. Wel zitten er licht-
jes in, overigens de belangrijkste van de 
drie voorwaarden.’ 
 
Kerstboomwerkgroep Woudenberg ging, 
dit college indachtig, aan de slag met 
de boom. Er werd een duidelijke drie-
hoekvorm in geknipt en er is een grote 
ster bovenin gehangen. ‘Onze kerst-
boom was nu met recht een kérstboom’, 
aldus de werkgroepleden. 
Erwin Spies, locatieraad Woudenberg 

Deze reusachtige boom staat in een tuin 
op de hoek Padland/Domproostlaan in 
Doorn. Hij werd ruim vijftig jaar geleden 
na Kerstmis als kleine kerstboom met 
kluit in de tuin  geplant: kijken of die 
wilde aanslaan. En, dat wilde hij wel.  
FOTO: Jos van der Meer

De kerststal bestaat 800 jaar
Geen Kerstmis zonder kribbe. In menig huiskamer en kerk, in bedrijven of 
langs de openbare weg wordt in december een kerststal opgezet, er zijn 
ook plaatsen met een levende kerstgroep. En, dit jaar is het 800 jaar gele-
den dat de kerststal zoals wij die nu kennen werd geïntroduceerd.

Kerst-/gezinsviering 
Franciscus van Assisi zei: ‘Ik wil een eenvoudige kribbe met stro en daar omheen 
een beperkt aantal levende figuren, een os en een ezel. Meer hoeft niet. Want ik 
wil Kerst met mijn hele lijf ervaren.’ Hij vond: voor God telt iedereen mee, vooral 
degenen die gemakkelijk buiten de boot vallen. Bij deze gedachte wordt stilgestaan 
in een kerst-/gezinsviering op kerstavond, 24 december, vanaf 19.00 uur, met 
pastoor Zemann, muziekgroep Milk and Honey en graag met verklede kinderen, 
b.v. als engel, herder of schaap. 
Locatie: St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen- Rijsenburg. 

Diaken Marcel Sarot gaf als voorganger in de viering op eerste Kerstdag 
2022 in Woudenberg, tijdens de overweging, ineens een kort hoorcollege – 
hij is immers hoogleraar theologie – over ‘de kerstboom’. Hij vertelde hoe 
het gebruik ervan ontstond binnen de katholieke kerk.

FOTO: Leon Schutijser
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Ik vind het altijd een eer wanneer 
iemand tijd maakt mijn huis gezellig te 
maken. En natuurlijk, het gaat vooral 
om de binnenkant, zeggen we altijd. 
Maar een versierd huis maakt ook een 
pastor dankbaar en blij. Maar, even naar 
de realiteit van de wereld. ‘Was het 
maar altijd Kerstmis’, hoor ik mensen 
zeggen. ‘De toestand in de wereld geeft 
geen kerstgevoel, laten we het dit jaar 
maar overslaan’, zeggen anderen. 
Ik snap dat, toch vind ik dat we Kerstmis 
moeten blijven vieren. Alleen al als teken 
van ons geloof dat we ons niet neerleg-

gen bij oorlog en duisternis. Juist dat wil 
God laten weten met kerst: ‘Mijn eigen 
Zoon wordt geboren met Kerstmis, hij die 
de wereld zal veranderen, hij die vrede 
zal zaaien in de harten van de mensen.’ 
Hoewel het niet om de buitenkant gaat, 
zouden we eigenlijk elke huiskamer in 
kerstsfeer willen brengen, ook in 
Oekraïne en het Midden-Oosten. 
Helaas, dat kan niet. Maar we kunnen 
wel de harten van mensen dichtbij in 
kerstsfeer brengen, met net zo veel 
bezieling als Marko dat doet. 
Binnenkort gaat het weer gebeuren, het 

versieren van de pastorie. Knielend bij 
de kribbe mogen we ons verwonderen 
over het kind dat geboren is. God wil 
opnieuw afdalen naar deze gebroken 
en gewonde wereld als een kwetsbaar 
mensenkind. Omdat hij Zijn Schepping 
liefheeft en toekomst wil, voor alle 
mensen. Laten we daarom alsjeblieft 
kerstmis blijven vieren. 
 
Een zalig en gezegend kerstfeest. 
Pastoor Harrold Zemann 

Elk jaar komt goede vriend Marko mijn huis omtoveren in kerstsfeer. Hij doet 
het graag en heeft er talent voor. Guirlandes aan de schouwen, een prachtig 
versierde kerstboom en overal in de pastorie versieringen, zelfs aan de 
trapleuning. Hij doet het met bezieling.

VAN DE PASTOOR 
Laten we alsjeblieft Kerstmis blijven vieren

Kerstwandeling: op reis naar het Licht
Wegens succes geprolongeerd: de kerstwandeling in het Grote Bos, georgani-
seerd door de Raad van Kerken Driebergen-Rijsenburg. Ontmoet op weg naar 
de geboortegrot Jozef en Maria op weg naar Bethlehem, luister naar de (enge-
len)koren, o.a. ons koor Mediant, ga in gesprek met de wijzen die op zoek zijn 
naar het geboren kind, schuif aan bij de herders rond het vuur. En nadat u 
kindje Jezus hebt gevonden, kunt u nog naar de drukke markt van Bethlehem, 
met muziek, koek en zopie en een schaatsbaan. 
Datum: zondag 24 december. Start wandeling: tussen 18.00 en 19.30 
uur. Locatie: Grote Bos, Hydeparklaan 24, Doorn. 

Leden van de kerstgroepen die wandelaars in het Grote Bos zullen tegenkomen. 
FOTO: Etienne Oldeman

Eerste kerstdag, maandag 25 decem-
ber, komen we in Zeist traditioneel om 
15.00 uur samen rond de kerststal, bij 
het Kindje Jezus in de kribbe. Er is een 
kerstvertelling en samen zingen wij 
kerstliederen. Elk jaar klimmen kinderen 
op de grote stoel om te zingen of te 
spelen op een muziekinstrument. Kindje 
Wiegen is het feest in de kerk voor de 
jongste kinderen. Kom gerust langs, met 
ouders, opa’s en oma’s. Welkom in de 
St. Josephkerk, Rozenstraat 20, Zeist.

Kindje Wiegen

Op veler verzoek is dit jaar in de St. 
Josephkerk in Zeist weer een gezinsviering 
op kerstavond, aanvang 18.00 uur. Het 
wordt een Woord- en Communieviering. 
Marja van der Horst vertelt het kerstver-
haal. Er zijn engelen en herders, een 
kinderkoor en muziek. Zing jij ook mee? 
Kinderen vanaf basisschool groep 3 
kunnen zich opgeven bij dirigente Louise 
Janssen. We gaan samen oefenen op vrij-
dag 22 december om 16.00 uur in het 
parochiecentrum, Rozenstraat 20, Zeist. 
Geef je op via louisejanssen@hccnet.nl, 
graag vóór zaterdag 9 december.

Gezinsviering Zeist
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Caritas houdt 
inzameling voor 
Kerstactie
Bij huishoudens die hard ondersteuning 
nodig hebben, wil Caritas Sint Maarten 
ook dit jaar in december weer een 
kerstgeschenk afgeven in de vorm van 
een cadeaukaart van een lokale super-
markt. Dit extraatje wordt altijd heel 
dankbaar ontvangen en door eenieder 
goed besteed.

Wilt u hiervoor (extra) doneren of wellicht (een gedeelte van) uw kersgratificatie 
schenken? Vermeld dan bij uw storting als opmerking ‘Kerstactie’, dan zorgen wij 
ervoor dat deze rechtstreeks naar dit project gaat. Meer weten?  
Neem contact op met Caritas St. Maarten, www.parochie-sintmaarten.nl/caritas 
of caritas@parochie-sintmaarten.nl 
 
Caritas betekent liefde. Het komt van ‘carus’ (Latijn) en betekent ‘kostbaar’. Het 
is de liefde van God voor de mensen, en de liefde van de mensen tot God en tot 
elkaar. Dat is de christelijke naastenliefde. Vanuit deze liefde helpt de Parochiële 
Caritas Instelling (PCI) mensen, die in financiële of materiële nood verkeren. 
Wanneer gemeentelijke of andere instanties geen hulp kunnen bieden, om welke 
reden dan ook, kan een beroep worden gedaan op de PCI. Wij bekijken dan 
samen welke hulp mogelijk is. 
 
Nieuw project 
Behalve het beantwoorden van individuele hulpvragen uit de gemeentes van ons 
werkgebied steunt Caritas ook diverse goede doelen. Dit jaar is er een donatie 
gereserveerd voor de Stichting Burgerinitiatief Woudenberg. Haar missie is: ‘Vermin-
dering van de gevolgen van (verborgen) armoede in Nederland.’ Dit doet zij door 
het aanbieden van (voedsel-) pakketten en activiteiten aan huishoudens die voor 
korte of langere tijd onder het bestaansminimum leven. Een mooie missie waar 
wij als Caritas graag op aansluiten. De stichting wordt gerund door een grote 
groep vrijwilligers en steunt op vele samenwerkingspartners en sponsoren.  
Meer informatie: op www.stichtingburgerinitiatiefwoudenberg.nl. 

 
Kent u mensen in de regio die het finan-
cieel moeilijk hebben en binnen de soci-
ale zekerheid tussen wal en schip vallen? 
U kunt hen aanmelden bij PCI St. Maar-
ten. Een Caritas-vrijwilliger neemt contact 
op en begeleidt de aanvraag. Aanvragen 
worden vertrouwelijk behandeld. Ook 
voor de Kerstactie kunt u een aanvraag 
indienen. 
 
Giften/donaties: 
NL47RABO0375209468 t.n.v. PCI 
Sint Maarten (ANBI-erkend). 
 
Bestuur Caritas St.Maarten: Harrie van Dijk,  
Inno van Maanen & Mieke Sinkeldam 

De werkgroep Diaconie krijgt de laatste 
tijd regelmatig een hulpvraag: weten 
jullie iemand die mij kan en wil helpen 
bij zwaarder huishoudelijk werk? Onze 
parochie vergrijst en de meeste van 
onze parochianen willen thuis blijven 
wonen. Logisch, toch? Maar dat lukt 
alleen als er iemand in de buurt is die 
bereid is af en toe een handje – liefst 
met een dweil of stofzuiger erin – toe 
te steken. Dat hoeft niet gratis, een 
redelijke vergoeding is mogelijk. 
Dus: bent u beschikbaar als hulp in de 
huishouding bij een van onze parochi-
anen, neem dan contact met (een van) 
ons op. U kunt er iemand heel blij mee 
maken. En als u zélf geen tijd hebt, 
kijk dan eens om u heen in uw kennis-
senkring; misschien zit daar iemand 
tussen die graag anderen helpt. 
Contact: Carien Rockx (06-1383 8440), 
Loes Grimmelijkhuizen (06-4091 5003), 
Ans Middelplaats (06-2115 4070). 

Leersum - Wie helpt?

Helpende handen, met dweil en een 
emmer sop. FOTO: Pixabay

Kerst met  
zandkunstenaar
Beleef het kerstverhaal met zandkun-
stenaar Immanuel Boie.  
Datum: zaterdag 9 december. Tijd: 
19.00-20.00 uur, zaal open 18.45 
uur. Plaats: Maartenskerk, Kerkplein 
1, Doorn. Toegang: gratis, voor alle 
leeftijden; na afloop kerstdrankje.  
Meer info: Joël van der Beek,  
123voorjou@gmail.comFOTO: pngwing.com



Onze geloofsgemeenschappen hebben hierover een brief 
ontvangen namens de besturen en het pastoraal team, onder-
tekend door pastoor Harrold Zemann. Uit de brief: 
 
‘Samen met het pastoraal team heb ik vertrouwen in de 
toekomst. Natuurlijk, enerzijds is er krimp in onze geloofsge-
meenschappen, anderzijds ook nieuwe groei en bloei. Die 
willen wij koesteren, als basis voor hernieuwde vitaliteit. Om 
samen die gewenste vitale geloofsgemeenschap te blijven, 
en waar mogelijk elkaar te versterken, intensiveren we de al 
bestaande samenwerking tussen Sint Maarten en Sint Lucas. 
Er is besloten op 1 januari 2025 te fuseren tot één parochie 
met een nieuwe, nog vast te stellen naam.’ 
 
‘Met de fusie willen we bereiken dat het pastoraal team, 
hoewel kleiner dan vroeger, effectief kan blijven omgaan met 
de uitvoering van taken en met organisatorische zaken, dat 
het bestuur voldoende gekwalificeerde bestuurders kan blijven 
werven uit een grotere groep parochianen, en de parochie 
een bredere en daardoor meer solide structuur krijgt, minder 
kwetsbaar is. Het grotere doel is een vitale parochie te zijn 

met een duidelijke functie binnen de samenleving van 
vandaag.’ 
 
Plan van aanpak 
‘De parochiebesturen hebben inmiddels een eerste plan van 
aanpak gemaakt en zullen komend jaar veel werk verzetten 
om de fusie succesvol te realiseren. Een pastorale structuur-
visie is daartoe in de maak. Ook is een procesbegeleider 
aangetrokken zodat het pastoraal team zich op zijn kerntaken 
kan blijven concentreren. Over de voortgang van het fusie-
proces zult u regelmatig via o.a. de parochiebladen worden 
geïnformeerd.’ 
 
‘Mogelijk heeft u suggesties of vragen bij dit proces. U bent 
welkom hierover contact op te nemen met: 
* Tjeerd Mulder, bestuurslid communicatie (namens beide 

parochiebesturen), communicatie@stlucas.nu; 
* Rosella van den Hoeven, secretaresse pastoraal team, 

r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl .’ 
 
‘Vanzelfsprekend begrijp ik dat voor sommigen deze mede-
deling onverwachts komt, voor anderen juist minder een 
verrassing zal zijn. Als pastoor, samen met het pastoraal 
team, heb ik alle vertrouwen in de toekomst, waaraan deze 
bestuurlijke ontwikkeling zal bijdragen. Nabijheid blijft onver-
anderlijk hoog in het vaandel staan.’ 
Pastoor Harrold Zemann 
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Parochies Sint Maarten en Sint Lucas fuseren per 2025
De zusterparochies Sint Maarten en Sint Lucas, die al 
een pastoraal team delen, fuseren per 1 januari 2025. 
In 2024 besturen zij de parochies al gezamenlijk en 
werken toe naar de fusie. De bisschop heeft hiermee 
ingestemd.

Even voorstellen…

In mijn werk als sociaal werker heb ik gemerkt hoeveel veer-
kracht er in mensen zit. In een uitdagende tijd voor kerk en 
wereld hoop ik samen met u ook deze veerkracht te ontdek-
ken. Er is zoveel moois om trots op te zijn in onze kerk. Om 
te delen met wie dorst en honger heeft naar zingeving, barm-
hartigheid en inspiratie. Ik wil helpen de bouwers te verbinden 
en te bemoedigen. 
 
Wat meer over mij: u zult snel genoeg mijn zachte ‘G’ horen. 
Een Brabantse van origine, neergestreken in Barneveld. Ik ben 
getrouwd met Peter Jan, die een kostbaar talent heeft achter 
het orgel en regelmatig de Barneveldse Catharinakerk trakteert 
met zijn spel. We zijn gezegend met een dochter en twee 
zoons. Ik ben zelf ook graag met muziek bezig, speel gitaar en 

zing. Schrijf graag, maak foto’s en ben graag buiten. Ook ben 
ik graag in de keuken te vinden en probeer mijn vaardigheden 
met plantaardig koken uit te breiden. Ik kijk ernaar uit u te 
ontmoeten en wellicht ook met u samen te werken. 
 
Graag tot ziens en hartelijke groet. 

Mijn naam is Kristel de Fijter (35). Per 1 december ben 
ik benoemd als procesbegeleider voor de St. Maarten- 
en de St. Lucasparochie. Daarbij zal ik de pastores en 
het parochiebestuur ondersteunen en ontlasten w.b. 
processen die in de parochie spelen. Hierdoor is er voor 
de pastores meer tijd en ruimte voor pastoraat.

Kristel de Fijter, benoemd als procesbegeleider.
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Oproep: Steun actie Kerkbalans weer
Tijden veranderen, situaties verande-
ren, de kerk van nu staat voor andere 
uitdagingen dan vijftig jaar geleden. 
Maar de Blijde Boodschap is dezelfde 
gebleven.  De kunst is deze te vertalen 
naar de tijd van nu. Daarom blijven we 
verkondigen en vieren, blijven we 
sacramenten bedienen als momenten 
van bemoediging en ontmoeting met 
Christus. Maar we proberen ook 
nieuwe en vernieuwende initiatieven, 
zoals de gezinszondagen: gezinnen 
samenbrengen uit alle hoeken van de 
parochie om samen te vieren, cate-
chese te ontvangen en samen te eten. 
 
Tegelijkertijd blijven de lokale gemeen-
schappen uitermate belangrijk, hoewel 

we niet alles meer kunnen aanbieden 
op alle plekken. Christus present stel-
len doe je op de plek waar je woont 
en leeft. Ik zie vele toegewijde mensen 
dag in dag uit klaar staan voor de 
geloofsgemeenschap. Soms in de litur-
gie, maar ook buiten de kerk in het 
zorg hebben voor elkaar, soms ook 
achter de schermen. Heel veel waar-
dering voor jullie allemaal. 
 
Ik wil ook dit jaar, via de actie Kerkba-
lans, een beroep doen op uw financiële 
steun, omdat we het pastorale werk 
ook in de toekomst willen blijven doen. 
En ik zal u zeggen: ik geloof oprecht in 
de kerk van morgen. Misschien anders 
dan we altijd gewend waren, maar mijn 

lijfspreuk heeft me altijd geholpen: Als 
er een deur sluit, zet God een raam 
open. Ik hoop dat we samen, op welke 
manier dan ook, nog vele ramen 
kunnen openen in onze grote paro-
chies. Het ga u allen bijzonder goed. 
Pastoor Harrold Zemann 

Logo actie Kerkbalans.

Bedenk nieuwe naam fusieparochie
Parochianen worden van harte uitgenodigd een naam 
voor te dragen voor de nieuwe fusieparochie. Er zijn 
criteria waaraan die naam moet voldoen: 
• Een naam van iemand die door de Kerk heilig of zalig is 

verklaard. 
• Bij de naam wordt vermeld of iemand heilig of zalig is 

verklaard, zoals bijvoorbeeld Heilige Jozef of Zalige … Het 
‘Heilige’ kan ook ‘Sint’ zijn. 

• Het mogen ook meer heiligen zijn, bijv. Heilige Familie of 
HH. Petrus en Paulus. 

• De naam kan ook een bepaalde titel betreffen van een 
heilige of zalige, bijv. Heilige Maria, Moeder van Altijddu-
rende Bijstand. 

• Het kan niet de naam zijn van een plaats of gebeurtenis, 
bijv. Jeruzalemparochie. 

 
Het is zeer wenselijk dat het (een naam van) een heilige 
is die: 
• voor velen een inspiratiebron is/kan zijn, ook voor jongeren, 

juist ook in deze missionaire tijd; 
• gevierd kan worden en hopelijk meer keren aandacht kan 

krijgen tijdens het kerkelijk jaar; 

• (vanouds) verbonden is met een regio; 
• het liefst ook niet door een parochie in een ander bisdom 

wordt gebruikt; 
• op dit moment liever niet als naam wordt gebruikt door 

de geloofsgemeenschappen van Sint Maarten en Sint 
Lucas (om verwarring te voorkomen). 

 
Bij de toekenning van de naam kijkt de bisschop naar de 
verscheidenheid aan patroonheiligen in het hele aartsbis-
dom (waar steeds minder parochies [zullen] zijn). Als er al 
een parochie is met dezelfde naam als de naam die wordt 
voorgedragen, dan wordt deze daarom niet toegekend. 
Belangrijk is ook een naam waarmee we online gemakkelijk 
te vinden zijn. Stuur de naam, met onderbouwing/motivatie  
uiterlijk 1 februari 2024 naar Rosella van den Hoeven, 
r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl. Een commissie, 
met als voorzitter pastoor Harrold Zemann, maakt uit alle inzen-
dingen uiteindelijk een keuze; deze wordt voorgedragen aan 
het bisdom. Degene van wie de voorgedragen naam uiteindelijk 
wordt gekozen, ontvangt een kleine, toepasselijke prijs. 
Tjeerd Mulder, bestuurslid communicatie voor beide parochies 
Rosella van den Hoeven, secretaresse pastoraal team 

De beeldmerken van de te fuseren 
parochies Sint Maarten en Sint Lucas 
samengevoegd. ONTWERP Tania Dimitrova
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Interview 

De kerstboodschap van Jozef 
Wissink, priester/emeritus-hoogle-
raar praktische theologie, zou over 
Jezus als kwetsbaar wezen gaan 
én aansluiten bij de actualiteit: ‘Wij 
noemen Kerstmis nou eenmaal het 
feest van de vrede en dat stelt ons 
voor de vraag of wij mensen-van-
de-vrede zijn.’ Vrede begint bij 
geduld, betoogt hij. En hoop is van 
het grootste belang: ‘Hoop roept 
het leven wakker.’

Voorganger Jozef Wissink en diens kerstboodschap

’AL PREKEND ZAL IK ALTIJD DE AGENDA VAN 
DE VREDE EN DE DIALOOG VERDEDIGEN’
Welke Kerstboodschap hij komende Kerstmis zou uitspreken? Direct brandt Jozef Wissink los: ‘Mijn tekst zou 
zijn: als we zeggen dat God mens geworden is, betekent dit dat Hij een lerend wezen werd, dus kwetsbaar, ontdek-
kend ook, met droefenis wanneer Zijn kwetsbaarheid geschonden is.’

Wissink (76), parochievicaris/voorganger bij de H.H. Martha- 
en Mariaparochie Maartensdijk en geregeld ook voorganger 
bij Sint Maarten, gaat verder: ‘Je denkt allereerst aan kwets-
baarheid als het om het kind in de kribbe gaat. Maar, Hij blijft 
Zijn leven lang kwetsbaar, tot aan het kruis aan toe. Hij is 
verwikkeld in heel ons mens-zijn, met alles erop en eraan: 
dat is voor mij het belangrijkste met kerst. Wij vinden het 
lastig lerende wezens te zijn: je kunt ongelijk krijgen. Liever 
zijn wij God, die is immers onkwetsbaar. Maar nee, God heeft 
zich hoe dan ook aan die omstandigheid gewaagd, en daar-
over zal ik preken met Kerstmis: kribbe, 
gewikkeld in doeken, volkstelling; 
dus er spelen ook politieke verwik-
kelingen… God is vlees geworden, 
wat ook sterfelijkheid inhoudt; 
daarin heeft Hij gewoond.’ 
 
Bij alles wat momenteel in onze 
wereld speelt, blijkt het steeds meer 
van essentieel belang met onze kwetsbaarheid te leren leven, 
dat we die erkennen en aanvaarden, zegt Wissink: ‘En daar-
mee hebben wij moeite. Als partijen daardoor verharden, 
komt er oorlog van. Daar hebben wij er momenteel veel te 
veel van. Oorzaak is de overtuiging: als ik kwetsbaar ben, ga 

ik eraan. Zie Israël en Hamas. Beide durven kwetsbaarheid 
niet aan. Met als gevolg dat ze elkaar aan het verwoesten 
zijn. Hier is dan ook vooral een waarschuwing op zijn plaats 
voor de overwinning: erna is er dan zo veel haat gezaaid dat 
de ellende maar doorgaat en doorgaat. Terwijl een belangrijke 
boodschap van het christendom is: heb uw vijand lief. Ik 
moet de vijand diens leven gunnen. Zo niet, dan word ik als 
de ergste vijand en duurt de ellende voort.’ 
 

‘In een kerstboodschap móet je 
aansluiten bij dit soort actualiteit. 
Concreet zou ik daarom zeggen: 
wij noemen Kerstmis het feest 
van de vrede, waarmee de vraag 
aan óns wordt gesteld of wij 
mensen-van-de-vrede zijn. 
Vrede begint bij geduld. Ik 

preek de laatste jaren vaak over 
geduld, veel kerkvaders hebben erover geschreven. Geduld 
geldt zowel ten aanzien van beperkingen als van angsten. Je 
moet zulke omstandigheden en gevoelens als gesprekspartner, 
behandelaar, als volk ook, bijna teder tegemoet treden om 
ontspanning tevoorschijn te laten komen bij wie tegenover je 
staat. En dat is weer alleen mogelijk bij begrip voor die ander.’ 

Jezus blijft leven lang kwetsbaar, 

tot aan het kruis aan toe; 

dat is voor mij 

het belangrijkste met kerst

Jozef Wissink:  

‘Nooit moet je de ondergang 

van de vijand willen.’
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Interview 

 
‘Bij zo’n conflict als tussen Israël en de Palestijnen vragen 
mensen wel: aan welke kant sta je? Ik probeer aan béide 
kanten te staan. In de kwestie Rusland/Oekraïne vind ik dat 
moeilijker, omdat daar een van de twee de oorlog is begonnen. 
Maar uiteindelijk gaat het erom niets of niemand af te schrij-
ven. Daarom moet je ook nooit de ondergang van de vijand 
willen, waarmee je al iets van liefde tot de vijand betracht.’ 
 
Dat is bijvoorbeeld terug te zien bij Nederlanders en Duitsers, 
gaat hij verder: ‘Als lid van een vereniging van pastoraal theo-
logen kom ik al decennialang geregeld in Duitsland. Daar 
ontdekte ik hoe nabij wij met hen zijn, en zij met ons. We 
hebben de Tweede Wereldoorlog gehad maar intussen zijn 

wij bevriende volkeren geworden. Ellende, ziekte komt te 
paard en gaat te voet; als er oorlog is geweest, gaan er drie 
generaties overheen voor volkeren weer vrienden kunnen zijn. 
Rust en vrede zijn belangrijk voor de mens, in zichzelf en in 
een groter geheel. Al met al zal er straks een hoop werk 
liggen voor Oekraïne en de Russen, voor Israël en de Pales-
tijnen; en voor noem maar op, er zijn momenteel zó veel 
brandhaarden.’ 
 
‘Mijn aanbeveling is: geef de hoop niet op. Als er een deur 
wordt dichtgeslagen kan God er altijd weer een openen. Dat 
is het thema van Pasen en daarom is Pasen in wezen belang-
rijker dan Kerstmis: zonder Pasen geen Kerstmis. Hoop is net 
zo reëel als ons geloof. Hoop is: je weigert je er ten diepste 
bij neer te leggen dat ellende het laatste woord heeft. Hoop 
is iets anders dan optimisme. Optimisten zijn meestal de 

aanstaande pessimisten wordt wel gezegd, omdat de teleur-
stelling vaak tóch komt. Hoop gaat dieper: ze roept het leven 
wakker. Hoop en liefde en geloof staan samen op één lijn. 
Jezus weigert mensen af te schrijven op basis van hun verle-
den. Pure slechtheid komt vrijwel niet voor; dat hoor ik ook 
geregeld van gevangenispastores. Als je tot geloof komt door-
dat je goed behandeld bent door anderen, ontstaan hoop en 
liefde en het besef dat die het belangrijkste zijn in het leven, 
weet ik uit ervaring.’ 
 
Over vrijheid van meningsuiting: ‘Aan meningen – met name 
ook over wat er allemaal wereldwijd speelt – geen gebrek. 
Maar wél aan nadenken. En aan liefde. We moeten altijd 
openstaan voor tegenargumenten. Thomas van Aquino dacht 
zo, reden waarom hij de grootste theoloog werd. Sta je niet 
open voor andermans mening, dan beland je in sociale 
bubbels met mensen die allemaal hetzelfde vinden en kijk je 
niet meer om naar anderen. Zo ontstaat het gevaar je ziel te 
verkopen, iets wat je nooit zou moeten willen, nooit zou 
moeten doen. Daarom zal ik al prekend altijd de agenda van 
de vrede en de dialoog verdedigen, met name ook in een 
kerstboodschap.’ 
Jos van der Meer 

Afbeelding van Maria en haar pas geboren kind; stilstaand 
beeld uit video over geschiedenis Deventer, waarin de RK Kerk 
vaak een cruciale rol speelde, vooral in moeilijker tijden.  
FOTO’S: Jos van der Meer

Personalia 
 
* Jozef Wissink (2-2-1947, Keijenborg Gld.); 
* Theologische Universiteit Utrecht (KTU), Notre Dame 

University, VS; 
*  Afgestudeerd in 1974, 6 november 1977 priesterwijding, 

1983 promotie op de (protestantse) theoloog Karl Barth, 
vervolgens docent aan KTU; 

* 1999-2012 hoogleraar praktische theologie, Universiteit 
van Tilburg; 

* Openlijk kritisch over fusie-/kerksluitingsbeleid Aartsbis-
dom Utrecht. Pleit ervoor kerkgebouwen te behouden 
door ze open te stellen en zo ook te gelde te maken, met 
concerten, toneelvoorstellingen, exposities, bibliotheken, 
buurthuisfunctie. 
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Vieringenrooster zaterdag 25 november 2023  
t/m zondag 4 februari 2024 (B-jaar)

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. HET MEEST ACTUELE ROOSTER VINDT U OP ONZE 
WEBSITE: WWW.PAROCHIE-SINTMAARTEN.NL. OF SCAN DE QR-CODE.  

Vieringen  
rooster

Deze Mantel wordt mede mogelijk gemaakt door:

ZATERDAG 25 NOVEMBER 
E : 19.00 Woudenberg J. Rutgers 
 
ZONDAG 26 NOVEMBER, 
CHRISTUS KONING 
C : 09.30 Doorn werkgroep ❶ 

Doorn, Leersum  
en Maarn 

C : 09.30 Driebergen werkgroep Dr. 
E : 09.15 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 2 DECEMBER 
E : 19.00 Doorn H. Zemann 
G : 17.00 Zeist M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 3 DECEMBER,  
1e ZONDAG VAN DE ADVENT 
C : 09.30 Driebergen C. van Loon ❷ 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
E : 11.00 Maarn H. Zemann 
C : 11.00 Woudenberg C. van Loon 
O : 19.00 Woudenberg M. v.d. Horst❸ 
E : 09.15 Zeist H. Zemann 
 
DINSDAG 5 DECEMBER 
V : 19.30 Leersum E. Noltus ❼ 
 
ZATERDAG 9 DECEMBER 
E : 19.00 Leersum J. Rutgers 

ZONDAG 10 DECEMBER 
2e ZONDAG VAN DE ADVENT 
K : 09.30 Doorn A.k. Damen  ❹ 
C : 09.30 Doorn werkgroep D. 
C : 09.30 Driebergen werkgroep Dr. 
C : 11.00 Maarn werkgroep Dr. 
E : 11.00 Woudenberg H. Zemann 
E : 09.15 Zeist H. Zemann 
 
DINSDAG 12 DECEMBER 
V : 19.30 Leersum M. Sarot ❼ 
 
WOENSDAG 13 DECEMBER 
S : 19.30 Maarn H. Zemann ❺ 
 
DONDERDAG 14 DECEMBER 
E : 10.30 Driebergen H. Zemann ❻ 
 
ZATERDAG 16 DECEMBER 
E : 19.00 Driebergen H. Zemann 
 
ZONDAG 17 DECEMBER 
3e ZONDAG VAN DE ADVENT 
C : 11.00 Maarn M. Sarot      ❶ 
C : 11.00 Woudenberg K. Faber 
E : 09.15 Zeist H. Zemann 
 
DINSDAG 19 DECEMBER 
V:19.30 Leersum J. Stahlie ❼ 
 

WOENSDAG 20 DECEMBER 
E : 14.00 Leersum H. Zemann ❻ 
 
ZATERDAG 23 DECEMBER 
E : 19.00 Woudenberg J. Rutgers 
 
ZONDAG 24 DECEMBER,  
4e ZONDAG VAN DE ADVENT 
`s Ochtends géén vieringen 
 
Kerstavond 
E : 21.00 Doorn H. Zemann 
G : 19.00 Driebergen H. Zemann ❽ 
C : 21.30 Driebergen M. Sarot 
C : 19.00 Leersum N. Spiljard 
C : 21.00 Woudenberg N. Spiljard 
C : 18.00 Zeist M. v.d. Horst❽ 
E : 23.00 Zeist H. Zemann 
 
MAANDAG 25 DECEMBER,  
1e KERSTDAG 
C : 09.30 Doorn K. Faber 
C : 09.30 Driebergen C. van Loon 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
E : 11.00 Maarn J. Rutgers 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 09.15 Zeist J. Rutgers 
k : 15.00 Zeist M. v.d. Horst 
 
 

https://www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen
https://molenbeek.nl
https://www.hubo.nl/doorn
https://www.mfvoetverzorging.nl
https://www.planethappy.nl
https://www.pevanha.nl


DINSDAG 26 DECEMBER,  
2e KERSTDAG 
E : 09.15 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 30 DECEMBER 
Geen vieringen 
 
ZONDAG 31 DECEMBER,  
H. FAMILIE 
C : 09.30 Doorn werkgroep D. 
C : 09.30 Driebergen M. Sarot 
C : 09.30 Leersum werkgroep L. 
C : 11.00 Maarn E. Rietveld 
C : 11.00 Woudenberg werkgroep W. 
E : 09.15 Zeist H. Zemann  
 
MAANDAG 1 JANUARI, 
MARIA, MOEDER VAN GOD 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 6 JANUARI 
E : 19.00 Doorn J. Wissink 
G : 17.00 Zeist M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 7 JANUARI 
OPENBARING VAN DE HEER 
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard  
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn N. Spiljard  
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 13 JANUARI 
E : 19.00 Leersum J. Wissink 
 
 
 

ZONDAG 14 JANUARI, 2e ZO DHJ  
K : 09.30 Doorn A.k. Damen ❹ 
C : 09.30 Doorn werkgroep D. 
C : 09.30 Driebergen M. Sarot  
C : 11.00 Maarn K. Faber 
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot 
E : 11.00  Zeist Mgr. T.  
                                  Hoogenboom 
E : 11.00 Barneveld H. Zemann    ❾  
 
ZATERDAG 20 JANUARI 
E : 19.00 Driebergen H. Zemann 
 
ZONDAG 21 JANUARI, 3e ZO DHJ 
O : 10.30 Doorn M. Sarot & ds.14 
O : 10.00 Leersum Dominee       10 
C : 11.00 Maarn E. Rietveld 
O : 10.00 Woudenberg  M. v.d. Horst  11  

& ds.  
O : 10.00 Zeist J. Huige & ds.12 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 27 JANUARI 
E : 19.00 Woudenberg J. Rutgers 
 
ZONDAG 28 JANUARI, 4e ZO DHJ 
O : 10.00 Driebergen werkgroep 13 

Dr. & ds.    
C : 09.30 Leersum M. Sarot ❶ 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 3 FEBRUARI 
E : 19.00 Doorn J. Rutgers 
G : 17.00 Zeist M. v.d. Horst 
 
 
 

ZONDAG 4 FEBRUARI, 5e ZO DHJ 
C : 09.30 Driebergen C. van Loon  
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn C. van Loon 
C : 11.00 Woudenberg werkgroep W. 
E : 11.00 Zeist    H. Zemann 
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❶ Gezamenlijke viering Doorn, 
Leersum, Maarn 

❷ Kinderwoorddienst 
❸ Oec. adventsviering 
❹ Ons Centrum (li naast de kerk, 

Dorpsstraat 15, Doorn 
❺ De Twee Marken, Trompplein 5, 

Maarn 
❻ Adventsviering 
❼ Johanneskerk, Lomboklaan 9, 

Leersum 
❽ Gezinsviering 
❾ Gezinsdag, St. Catharinakerk, 

Langstraat 36-38, Barneveld 
10 Michaelkerk, Kerkplein 1, Leersum 
11 De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 

139, Woudenberg 
12 Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, 

Zeist 
13 Grote Kerk, Hoofdstraat 115, 

Driebergen-R. 
14 Maartenskerk, Kerkplein 1, Doorn 

Online vieren 
De vieringen in de St. Josephkerk in Zeist worden via een livestream uitgezonden. 
U kunt de vieringen, ook op een later tijdstip, via deze link meevieren:  
https://dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist. 

Eucharistievieringen door de week 
• Driebergen-Rijsenburg: elke woensdagmorgen (E) om 09.30 uur in de Petrus- 

en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4. 

• Woudenberg: elke woensdagmorgen (C) om 09.30 uur in de H. Catharina-
kerk, W. de Zwijgerlaan 38. 

• Zeist: elke donderdagmorgen (E) om 09.30 uur in de St. Josephkerk, Rozen-
straat 20. 

• Maarn: elke vrijdagmorgen (E) om 09.30 uur in de St. Theresiakerk, Amers-
foortseweg 50. Vanaf 09.00 uur staat het Heilig Sacrament uitgesteld en is 
er gelegenheid voor aanbidding. Parochianen uit de hele parochie zijn 
welkom. Kijk voor de voorgangers van deze vieringen op onze website. 

Vieringen in tehuizen 
In woonzorgcentrum Heerewegen is er elke derde woensdag van de maand om 
10.00 uur een communie- of eucharistieviering. 

Vieringen  
rooster

E : Eucharistieviering 
C : Communieviering 
G : Gebedsviering 
K : Kleuterkerk 
k : Kindje Wiegen 
O : Oecumenische viering 
S : Kerstsamenzang 
V : Vesper (oec.)

https://www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen/
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TEAM GROEN
Paus publiceert brief 
‘Laudate Deum’ 
Op de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, 4 oktober, 
is Laudate Deum (Prijs God) gepubliceerd. Deze apostolische 
exhortatie (pauselijke brief) van paus Franciscus is een vervolg 
op zijn encycliek Laudato si’ (Geprezen zijt Gij), uit 2015. In 
de inleiding schrijft de paus dat allerlei gebeurtenissen in de 
wereld de afgelopen acht jaar rond klimaat en sociale gerech-
tigheid vragen om verheldering en aanvulling van Laudato si’. 
Volgens de paus is de situatie nog urgenter dan acht jaar 
geleden toen hij met zijn ‘groene’ encycliek kwam en waarin 
het niet alleen om klimaatverandering gaat maar vooral over 
de consequenties daarvan voor kwetsbare en arme mensen 
wereldwijd. 
Voor meer informatie en de volledige tekst van Laudate Deum: 
zie www.laudatedeum.org. Op onze website staat een uitge-
breid artikel Laudate Deum. 

Inzamelen klein 
afval breidt zich uit
Het inzamelen van klein afval breidt 
zich verder uit. Kurken (echte, géén 
plastic) kunnen nu ook worden 
ingeleverd, deze mogen bij de kroonkurken. Kurk kan, bij 
een juiste verwerking, telkens hergebruikt worden en is 
daarmee een van de duurzaamste grondstoffen.  
Behalve parochianen, de Damiaanschool in Zeist (lege 
pennen/stiften) en Health Center Hoenderdaal in Drieber-
gen-Rijsenburg (kroonkurken) doet nu ook de Nicolaas-
school uit Doorn (pennen/stiften) mee. Mooi toch? 
Misschien zijn er wel meer 'dwarsverbanden' te leggen. 
Klein punt van aandacht: het is belangrijk plastic doppen 
en deksels schoon en droog in televeren. Dit om schim-
melvorming, en daarmee het onbruikbaar maken van de 
volle  tas met doppen, te voorkomen. 
Team Groen 

Challenge Rummikub:  
wie verslaat pastoor Zemann?

Pastoor Zemann vertelt graag over zijn grote passie voor Rummikub, wat hij volgens 
eigen zeggen altijd wint. Graag gaan wij daarom deze uitdaging aan, op zondag 11 
februari 2024. Tijd: 15.00 tot 17.00 uur. Locatie: parochiecentrum St. Petrus’ 
banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen-Rijsenburg. Opgeven bij: marianvander-
laan1951@gmail.com. Let op: Neem uw eigen Rummikubspel mee.
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Leo Fijen, bekend van radio en tv, bespreekt woensdag 10 januari het tijdschrift 
'Klooster', met als thema 'bronnen'. Aan de hand van enkele vragen, die voorafgaand 
aan de avond naar de aanwezigen worden gemaild, gaat Fijen in gesprek. Het is 
belangrijk het tijdschrift van tevoren te lezen. Het is voor € 5 verkrijgbaar bij Hennie 
Schutijser, 0343-512223 of hennie@schutijser.nl. Locatie: parochiecentrum St. 
Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen-Rijsenburg Tijd: 19.30 uur. 

Gesprek over tijdschrift ‘Klooster’

Muzikale aanbidding 
Elke tweede zaterdag van de maand 
is er vanaf 13 januari een ‘muzikale 
aanbidding’ in de 
Petrus' bandenkerk te Driebergen-
Rijsenburg . Het is een uur van bezin-
ning, inspiratie en innerlijke rust, 
waarbij het Allerheiligste Sacrament 
is uitgesteld. Pastoor Zemann geeft 
een inleidende meditatieve tekst, 
erna is er gelegenheid tot biechten 
of een gesprek met de pastoor. Muzi-
kale begeleiding door Caspar Becx en 
Annamaria Wesseling. Eerstkomende 
data: zaterdag 13 januari, 10 februari. 
Tijd: 15.00 tot 16.00 uur. Meer infor-
matie: www.parochie-sintmaarten.nl. 
 
 
Alphacursus 
De laatste bijeen-
komst van de 
Alphacursus, die 
sinds september loopt, is donderdag 
30 november van 18.00 tot 21.00 
uur in parochiecentrum St. Petrus’ 
banden, Rijsenburgselaan 4, Drieber-
gen-Rijsenburg. Gastspreker is 
pastoor Harrold Zemann, over: Wat is 
de kerk; hoe nu verder? In 2024 
(vanaf woensdag 18 september) is er 
opnieuw een Alphacursus in Drieber-
gen-Rijsenburg. 

https://www.parochie-sintmaarten.nl/paus-publiceert-brief-laudate-deum/
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TEAM VERBINDING

Inloopkerk/Kledingbank We Share 
Doorn heeft een aanmoedigings-
prijs van 500 euro ontvangen uit 
het KNR-Waarderingsfonds (Konfe-
rentie Nederlandse Religieuzen). 
Ze waren één van de zeven geno-
mineerden. 
 
Initiatiefneemsters Gina Peters uit 
Doorn en Annemarie Damen uit Lang-
broek namen de prijs afgelopen 19 
oktober in Den Bosch in ontvangst. Ze 
zijn ‘heel blij’ met de waardering voor 
hun nog jonge, verbindende initiatie-
ven: de Inloopkerk bestaat twee jaar, 
We Share een half jaar. 
 
De parochievrijwilligsters zeggen het 
geld goed te kunnen gebruiken. Gina 
Peters: ‘Hoogstwaarschijnlijk gaat het 
naar nieuw ondergoed voor We Share. 
Daar is veel vraag naar. Het is niet 
goedkoop, en gebruikt is het niet fris.’ 
De Inloopkerk is m.n. bedoeld voor de 
vluchtelingen uit Oekraïne die verblijven 
in het voormalig ouderencomplex 
‘Woonoord’ in Doorn. Twee Oekraïense 
vrouwen waren met zelf gebakken taar-
ten voor de juryleden mee naar de 
prijsuitreiking, waar We Share/Inloop-
kerk zich in een stand via een power-
point- en fotopresentatie liet zien. 
 
Gina en Annemarie zijn vereerd met de 
nominatie. Ze bleken te zijn voorgedra-
gen via mede-parochiaan Hennie Schut-
ijser uit Driebergen-Rijsenburg. Uitein-
delijk won ‘het Huis van Compassie’ uit 
Nijmegen (activiteiten voor maatschap-
pelijk kwetsbaren) de KNR-Waarderings-
prijs: 5000 euro en een bronzen beeldje. 

 
We Share draait prima, zegt Gina 
Peters: ‘Vaak staat er al een klantenrij 

als we opengaan. En, de aanvoer van 
kleding gaat goed. Inmiddels is er 
voldoende winterkleding in huis; soms 
hebben we zelfs kleding over. Dat gaat 
naar een goed doel: ‘Maris’ in Honga-
rije. En mindere spullen gaan naar Tex 
Collect, dat 20 cent per kilo vergoedt. 
Onze doelgroep groeit ook. Het geeft 
voldoening mensen met een blij gezicht 
en volle tassen te zien weggaan.’ 
Gina Peters en Jos van der Meer 
 
 
Elke woensdag 10.00-12.00 uur: 
inleveren kleding, nieuw ondergoed, 
schoenen, linnengoed. Openingstijd 
We Share: elke donderdag 10.00-
14.00 uur. Adres: Dorpsstraat 15, 
Doorn (links van Martinuskerk, trap-
petje af). Aansluitend tot 16.00 uur 
Inloopkerk in de kerk. Meer infor-
matie: Team Verbinding, Gina Peters 
(06-23045492), Annemarie Damen 
(06-12891915). 

HET MOSTERDZAADJE 

Aanmoedigingsprijs voor kledingbank We Share

Oorkonde die We Share/Inloopkerk, samen 
met 500 euro, van KNR-Waarderingsprijs 
ontving.

Gebedsmoment 
Elke maandagochtend 11.00 uur is er een gebedsmoment 
in de Doornse Martinuskerk, doorgaans een half uurtje. Heeft 
u gebed nodig: laat het ons weten. Mee bidden: dan nodigen 
wij u van harte uit. Team Verbinding, Gina Peters (06-
23045492), Annemarie Damen (06-12891915). 

Kerstsamenzijn 
Donderdag 21 december heeft Inloopkerk een kerstsamenzijn, 
van 12.30-14.30 uur. Koffie en thee staan klaar, erna een 
eenvoudige lunch. Een warme, gastvrije kerstsfeer die we 
gezamenlijk creëren en wordt ondersteund met zang en het 
kerstverhaal. U kunt zich tot 10 december opgeven bij Ans 
Damen: 0343 412148, ans@martinus-doorn-langbroek.nl 

Na de prijsuitreiking ontvingen Annemarie en Gina bericht van de organisatie. 
Citaat: 
‘Namens jury en organisatie van de KNR-Waarderingsprijs en alle aanwezige 

religieuzen dank ik jullie hartelijk voor jullie mooie presentatie. Mede daardoor 

was het een inspirerende ochtend. Alle projecten waren zeer de moeite waard; 

uit de reacties van de religieuzen bleek dat de keuze moeilijk was. Dat jullie niet 

winnen, betekent niet dat we het werk niet waarderen. De waardering zet het 

bestuur om in een donatie van € 500, als aanmoediging dat mooie werk voort 

te zetten. De KNR reikt de prijs uit om projecten te ondersteunen waarin het 

eigen werk van religieuzen wordt voortgezet, met dezelfde bevlogenheid en 

begaan-zijn met mensen die het minder hebben.’ 
Op www.katholiekleven.nl: video over prijsuitreiking, voor achterban Inloop-
kerk/We Share. 

Waardering

https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/7-projecten-die-religieuzen-in-nederland-waarderen
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In de pauze  
van de synode
Tijdens de ‘Synode over Synodaliteit’, van 4 tot 29 in 
Rome, is in kleine, zorgvuldig gemengde groepen 
gesproken over een reeks kerkelijke thema’s, zoals de 
plaats van vrouwen in de Kerk (en de diakenwijding van 
vrouwen), de verspreiding van de blijde boodschap, de 
oecumene, de rol van leken in de Kerk, het verplichte 
priestercelibaat en de inzet van uitgetreden priesters in 
het pastoraat.

Over sommige dingen was men het eens: de Kerk moet meer 
luisteren, vooral naar mensen in de marge, en minder 
(s)preken; en christenen moeten onder alle omstandigheden 
opkomen voor de waardigheid van iedere mens. Maar over 
meer onderwerpen was er nog verschil van mening. In die 
gevallen is de winst van deze synode dat dit nu op papier staat 
en er openlijk over gesproken is. Laten wij hopen dat dit ertoe 
leidt dat ook in Nederland het gewoner wordt het binnen de 
Kerk over bepaalde zaken niet eens te zijn zonder elkaar direct 
te verketteren. Erkenning van onzekerheid gaat boven het 
verkondigen van ‘zekerheden’ waarvan velen, ook binnen de 
Kerk, aanvoelen dat zij helemaal niet zo zeker zijn. 
 
Wat de synode voor ons gaat betekenen, is nog lastig te 
zeggen. Het 41 pagina’s tellende eindrapport moet opnieuw 
op alle niveaus in de Kerk besproken worden. De resultaten 
daarvan moeten – samen met de verschillende studies die 
zijn uitgezet (o.m. naar de diakenwijding van vrouwen, een 
van de onderwerpen waarover de synode het meest verdeeld 
was) – leiden tot een agenda voor de tweede synodezitting, 
volgend jaar oktober. Daar komt opnieuw een slotdocument 
uit, en de verwachting is niet dat allen het dan over alles 
eens zijn. Uiteindelijk is het aan de Paus om slotconclusies 
te trekken, in wat genoemd wordt een apostolische exhortatie. 

Duidelijk is wel dat het daar niet bij zal blijven. De synode 
heeft uitgesproken dat de conclusies vervolgens ook moeten 
worden verankerd in het kerkelijk recht: er moet echt iets 
veranderen. 
 
Wij leven nu in de pauze van het synodaal proces, een periode 
van relatieve rust. Pater Timothy Radcliffe OP, die meditatieve 
‘conferenties’ verzorgde tijdens de synode, heeft de verwach-
ting uitgesproken dat die ‘pauze’ de meest vruchtbare periode 
van de synode zal zijn: een waarin het gezaaide zaad ontkiemt. 
Laten wij blijven bidden voor de werking van de Heilige Geest 
doorheen het synodaal proces. 
Marcel Sarot, diaken

Bisschoppensynodes vinden in principe tweejaarlijks plaats, 
voor adviezen aan de paus over zaken van actueel belang. 
Meestal zijn ook enige leken aanwezig; die mogen hun 
verhaal doen maar niet meestemmen. Tijdens de synode 
afgelopen oktober ging dat anders. Er ging een uitvoerig 
voorbereidingsproces aan de synode vooraf waarin gelovigen 
(vooral randkerkelijken) werden uitgenodigd vrijuit mee te 
praten. Bovendien ging het niet over zo maar een of ander 
onderwerp maar over de manier waarop wij Kerk zijn.

Voorbereiding 1e H. Communie
In 2024 organiseert Sint Maarten weer de jaarlijkse voorbereiding op de 1e H. 
Communie. In de serie bijeenkomsten wordt gewerkt met het boek Het Katholieke 
geloof ontdekken. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: God schiep 
de wereld, Zeven sacramenten, en Laatste Avondmaal en het Onze Vader. Woens-
dag 24 januari is de ouderavond (20.00-21.30 uur) in Zeist, de voorbereiding 
voor kinderen begint zondag 4 februari (12.45-14.00). De Eerste-Communieviering 
zelf is zondag 2 juni, in Zeist. 
Meer informatie/aanmelden: www.parochie-sintmaarten.nl/communie. 
Pastor Johan Rutgers, Werkgroep Eerste H. Communie 
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Afscheid pastoraal werker Fred Kok
Tijdens een eucharistieviering in de Sint Jozefkerk van Leusden is zondag 19 
november afscheid genomen van pastoraal werker Fred Kok. Hij is met emeritaat. 
Vele jaren is hij als pastor verbonden geweest aan de verschillende geloofsge-
meenschappen binnen de Sint Lucasparochie, sinds 2015 ook aan de Sint Maar-
tenparochie. Daar was hij niet zozeer zichtbaar binnen de weekendliturgie maar 
wel pastoraal, op andere momenten, zoals de voorbereiding van bruidsparen en 
de Caritas, en natuurlijk de begeleiding van zijn passie: bedevaarten naar verre 
landen en ook de dagbedevaarten in Nederland. Zijn vertrek betekent opnieuw 
een lege plek in het pastoraal team. Maar vooral het gemis van een bevlogen en 
toegewijd pastor. Tegelijkertijd wensen we hem nog vele mooie jaren toe, waarin 
vast nieuwe uitdagingen op zijn pad zullen komen. Helemaal weg is hij niet want 
hij zal, onder de paraplu van het pastoraal team, bedevaarten blijven begeleiden. 
Beste Fred, ook namens de Sint Maartenparochie, dank voor je bezieling en inspi-
ratie. Het ga je goed! 
Pastoor Harrold Zemann 
 

Pastoraal werker Fred Kok: 
met emeritaat gegaan.  
FOTO: Simone de Vette

Gezinsdagen speciaal gericht op kinderen

Pastoor Harrold Zemann, die graag dit 
soort gezinsdagen zou willen, heeft hier-
voor ondersteuning gevonden in het 

pastoraal team én bij een aantal ouders. 
Op verschillende plekken in het aarts-
bisdom, aldus Zemann, onder andere 
bij twee bekenden van ons, zijn derge-
lijke ‘gezinsdagen’ al een groot succes: 
in Doetinchem bij pastor Paulus Tilma 
en bij pastoor Karel Donders in Elst. 
Binnen de parochies Sint Maarten en 
Sint Lucas is nu een kernteam aan het 
werk om na te gaan hoe en waar dit is 
te organiseren. Voorlopig is er gekozen 
voor de ene maand Barneveld en de 
andere maand Driebergen-Rijsenburg. 
We beginnen in januari, in elk geval met 

de maandelijkse gezinsviering, en hopen 
dat steeds meer uit te bouwen, tot een 
inspirerend en verbindend gebeuren 
tussen gezinnen in onze parochies. En, 
iedereen is welkom, jong en oud. ‘Ik zie 
er naar uit’, aldus Zemann. 
 
Eerstkomende gezinsvieringen gericht 
op kinderen: 14 januari, 11.00 uur, 
Barneveld; en 11 februari 11.00 uur, 
Driebergen (tweede zondagen van de 
maand). Hoe en wanneer deze vierin-
gen worden uitgebouwd, wordt in onze 
Nieuwsbrief bijgehouden. 

Parochie Sint Maarten werkt toe naar 
maandelijkse ontmoetingen op de 
zondagmorgen voor jonge gezinnen 
die gemeen hebben dat ze hun kinde-
ren met het geloof en de kerk groot 
willen brengen: gezinsvieringen 
gericht op de kinderen met vooraf-
gaand een catechese voor ouders en 
kinderen en erna samen een lunch. 

Sint Maartendag
‘De minsten der mijnen’ was het thema van onze jaarlijkse 
Sint Maartendag op 12 november jl. Het was een mooie en 
gezellige dag vol met ontmoetingen en muziek van Milk & 
Honey. Zij zongen na de lunch een gedeelte uit hun Hope Tour.
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Kleuterkerk 
Kleuterkerk is een viering van een 
half uurtje voor alle kinderen t/m 6 
jaar. Tijdens Kleuterkerk lezen we een 
mooi verhaal, bidden met elkaar, 
delen wat lekkers en er is tijd om te 
knutselen. Elke 2e zondag van de 
maand. Iedereen is welkom. Er is een 
Kleuterkerk-app waarin we je op de 
hoogte houden van Kleuterkerkacti-
viteiten. Mail je gegevens naar  
annekarien.damen@gmail.com en je 
wordt toegevoegd. 
Zondag 10 december, thema advent;  
14 januari, thema: alles nieuw. 
 
 
Kinderwoorddienst 
Op 3 december is er weer een kinder-
woorddienst, voor kinderen van 6 tot 
16 jaar. Thema: basiliek. De data voor 
2024 zijn nog niet bekend. Locatie: Sint 
Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, Drie-
bergen-Rijsenburg. Aanvang: 9.30 uur. 
 
 
Bijbelavond Zeist 
Bijbelavond Zeist met pastor Henk 
Bloem: 2 januari en 6 februari van 
20.00-22.00 uur in parochiecentrum 
Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. 
Aanmelden: henkbloem42@gmail.com. 
(Bijbelavond 5 december vervalt). 
 
 
Lectio Divina 
Bij Lectio Divina stellen lezers zich open 
voor de beweging van de Geest in een 
Bijbeltekst.  
Wanneer: maandag 27 november en 
18 december, 8 en 29 januari 2024. 
Plaats: Ons Centrum, Dorpsstraat 15, 
Doorn (links naast kerk).  
Tijd: 11.00-12.00 uur.  
Info/aanmelden: Annemarie Damen, 
06-12891915, 
famdamen82@hotmail.com, of 
Gina Peters, 06-23045492, 
petersgcm@gmail.com. 
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 voor een herfstwandeling

Inspiratie
Het loopt soms anders dan we hopen, zo kan het letterlijk gaan als je onder-
weg bent om een lange wandeling te maken. Zo ging het ook met plannen 
van ‘Wandelen door de seizoenen’. Een gezamenlijke Herfstwandeling dit 
jaar lukt niet meer, maar wellicht kunnen we de draad weer oppakken in de 
winter. Maar, ga vooral zelf op pad.

Het lopen langs vertrouwde paden is altijd verstillend en doet goed. Tijdens zo’n 
wandeling lukt het gemakkelijker het hoofd leeg te maken van eventuele zorgen, 
verbinding te voelen zowel met alles om ons heen als met het eigen innerlijk. 
Mooie teksten ter inspiratie voor zo’n wandeling hebben we deze keer op de 
website gezet: het gedicht ‘November’ en een tekst die het hart raakt van Kees 
Waaijman, onlangs overleden Karmeliet, die God altijd Wees Er (of: ‘Wezer’) noemt. 
Tekstjes om over te mijmeren zowel stil in een stoel zittend als wandelend in dit 
herfstig jaargetijde. 
Intussen kijken we uit naar de Winterwandeling begin 2024. We hopen die weer 
gezamenlijk te kunnen maken. Maar daar hoort u dan tijdig over. 
Jeanette van Osselen en Nelleke Spiljard 

Wezer geeft… 
Alles wordt ons gegeven, wordt ons toevertrouwd, 
wordt door Wezer uit handen gegeven en in onze handen gelegd. 
Niets aan ons, of het is ons toevertrouwd. 
Onze oren, onze ogen, onze smaak, 
onze ademhaling, ons hart, 
ons verstand en onze gevoeligheden, 
ons spreken, ons zingen, ons bidden, 
onze wil, onze ijver en ons twijfelen: 
het is ons toevertrouwd. Onze vriendschappen, onze liefde, 

onze vreugde, ons verdriet. 
Alles is ons gegeven. 
Ook onze schaduwzijden, 
onze beperkingen en gebrekkigheden, 
onze sterfelijkheid, onze eindigheid: 
het is ons toevertrouwd. 
Dat we er zijn, dat we bestaan, 
het is ons in handen gegeven, gegéven. 
Wij zijn onszelf en elkaar werkelijk gegeven. 

Kees Waaijman 
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De Doornse Raad van Kerken laat weten in gesprek te gaan 
met de gemeente Utrechtse Heuvelrug over dit doel. Want 
de zoektocht kan pas beginnen wanneer de gemeente daar-
mee akkoord gaat, leert de ervaring van de Thuisgevers. 
Kerkelijke en burgerlijke gemeenten maken vervolgens afspra-
ken over wie waar zijn te huisvesten, waarna de gemeente 
die taak op zich neemt. Daarvoor is geld beschikbaar, uit de 
zogenaamde HAR-regeling (hotel- en accommodatie regeling). 
Die geldt van minimaal een half tot maximaal een heel jaar. 
Dan zou er definitieve woonruimte beschikbaar moeten zijn. 
De Thuisgevers kunnen begeleiding bieden om een initiatief 

– bijvoorbeeld in Doorn/Heuvelrug – te beginnen. De Raad 
van Kerken Doorn vraagt nu steun, ook uit de katholieke 
geloofsgemeenschap, van m.n. kerken en kondigt aan het 
onderwerp te zullen aankaarten in het overleg van voorgangers 
en ander levensbeschouwelijke betrokkenen dat op de agenda 
staat voor 29 november. 
 
De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en 
de Protestantse Kerk, om daarmee bij te dragen aan een 
duurzame oplossing van de vastgelopen asielopvang. Tien-
tallen kerken en andere maatschappelijke organisaties toon-
den al interesse aan te sluiten, het aantal katholieke paro-
chies evenwel is nog klein: een in Bodegraven doet mee, en 
een in Houten. Maar, aldus De Thuisgevers: wellicht doet 
goed voorbeeld goed volgen. Idee daarbij bijvoorbeeld: wellicht 
is ergens een leegstaande pastorie aan te passen; daar is 
trouwens budget voor beschikbaar. 
Uitgebreidere informatie: zie www.parochie-sintmaarten.nl. 
Jos Roerdink (secretaris Raad van Kerken Doorn), Coen van Loon, diaken 

Nieuws 
& achtergrond

Organisatie Thuisgevers klopt aan bij Raad van Kerken Doorn

word ook Thuisgever 
en help statushouders aan een nieuw bestaan

De organisatie De Thuisgevers, die speurt naar woon-
ruimte voor statushouders, heeft zich recent gericht tot 
de Raad van Kerken Doorn met informatie over haar 
werk. Ze wil samen met de geloofsgemeenschappen van 
de kerken in Doorn zoeken naar gebouwen in de regio 
waar erkende vluchtelingen tijdelijk zijn te huisvesten, 
in afwachting van toewijzing van een definitieve woning.

Bidden voor vrede  
en gerechtigheid
In de Vredesweek rees in een kleine viering in Driebergen de 
vraag: in hoeverre mag je God vandaag de dag eindeloos 
vragen de chaos in deze wereld om te zetten in gerechtigheid 
en vrede? En nú, heel specifiek: in wat er zich in Israël en 
Gaza afspeelt? Praktisch gezegd: bidden we wel voldoende 
hiervoor? Hoe houden we dat vol? Kunnen we het misschien 
samen? 
 
Er werd een plan geboren: wij, een groep van twaalf mensen, 
beloofden elke dag tussen 7.00 en 9.00 uur vijf minuten te 
wijden aan dit thema; kaars aansteken, vijf minuten stil, een 
psalm, een gedicht of gebed, allemaal goed. Om de zoveel 
tijd vragen we elkaar: hoe gaat het? 
 
Bij deze vragen we: doen jullie mee? Dat zou geweldig zijn. 
Misschien heb je een mooi vredesgedicht, een lied, een 
Bijbeltekst ter inspiratie. Wie weet kunnen we hiermee 
komend jaar een klein boekje maken om uit te delen. 
Vrede en alle goeds! 
Marijke Egelie 

Status en woning voor gezin Menjivar 
* Het vier leden tellende vluchtelingengezin Menjivar uit El 
Salvador (foto), dat voorjaar 2021 tijdelijk liefdevol door leden 
van geloofsgemeenschap St. Andries werd opgevangen, heeft 
na een lange procedure de status van erkend vluchteling 
gekregen. Bovendien is hen inmiddels een woning toegewezen: 
in Almelo, waar ze het laatst in het AZC verbleven. Via pastor 
Coen van Loon vonden zij indertijd onderdak in Amerongen. 
Zie voor een uitgebreid verslag van hoe het de familie vergaat: 
www.parochie-sintmaarten.nl. FOTO: Annemarie Damen
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https://www.parochie-sintmaarten.nl/geef-statushouders-een-tijdelijk-huis/
https://www.parochie-sintmaarten.nl/status-en-woning-voor-gezin-menjivar/
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Uit de parochie 
vieringen & verdieping

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van 
gebed voor eenheid van christenen, 21 t/m 28 januari 2024,  in het teken van het 
grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief….en je naaste als jezelf. 
Het materiaal voor deze gebedsweek is afkomstig van christenen uit Burkina Faso. 
Daar heerst een sterke religieuze verdeeldheid en het is bijzonder dat er zoveel 
verschillende groepen eensgezind samenwerkten aan de samenstelling van de 
oecumenische viering en de gebedspunten voor de acht dagen. Materialen zijn te 
verkrijgen via de webshop van de Raad van Kerken Nederland.  
In Doorn, Driebergen, Leersum, Woudenberg en Zeist zijn er vieringen in deze 
week, raadpleeg hiervoor het vieringenrooster (pag. 14 en 15). Daarnaast zal er in 
de Driebergse kerken van 22 t/m 26 januari van 19.30-20.30 uur een avondgebed 
zijn. De planning hiervan is nog niet bekend, maar zal op de website, in de nieuws-
brief en de liturgieboekjes worden gecommuniceerd. 
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Doorn - 14 december - Kunstlezing:  
Het kerstverhaal in de beeldende kunst
Aan de hand van afbeeldingen vertelt kunsthistoricus Barry Heinrichs over het 
kerstverhaal in de kunst, vroeger en nu. 
Eeuwenlang was het in opdracht schilderen van de geboorte van Christus of de 
Heilige Familie met Jozef, Maria en het Christuskind één van de meest eervolle 
opdrachten die je als kunstenaar ten deel kon vallen. Maar waar is de Heilige 
Familie als thema in de hedendaagse kunst gebleven? In opdracht van de kerk 
wordt er momenteel weinig tot niets geschilderd in Nederland.  
Er zijn nog wel kunstenaars in hun vrije werk bezig met deze universele en intieme 
familiethematiek, maar je moet ernaar speuren en je moet het kunnen herkennen. 
Dat komt doordat kunstenaars veelal voor een hedendaagse, moderne setting van 
Christus’ geboorte hebben gekozen. Het kind heeft dan zijn aureooltje in moeten 
leveren en gaat in spijkerbroek gehuld door het leven. Jozef in tuinbroek plukt 
kersen en Maria kan gekleed gaan in een praktisch keukenschort. 
Tijd: 20.00 uur. Plaats: Maartenskerk, Kerkplein 1, Doorn. Begeleiding: Brechtje de 
Boer. Entree: vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6,-). Aanmelden: niet nodig. 

De jaarlijkse Adventsviering voor ouderen vindt plaats in het parochiecentrum, 
Petrus- en Pauluszaal (Rijsenburgselaan 4) en begint om 10.30 uur. Pastoor 
Harrold Zemann gaat voor. Na afloop is er een gezellig samenzijn waarbij de 
inwendige mens niet wordt vergeten. Als u geen vervoer hebt kunt u bellen met 
Fons Marlet, 0343-531581 of Charlotte Peulen, 06-14275667. Wij zien u graag 
op 14 december. 
Werkgroep Zieken en Ouderen 

Driebergen-Rijsenburg  - 14 december -  
Adventsviering voor ouderen

In de periode van Advent houden we 
wekelijks, samen met de Johanneskerk, 
een kort avondgebed/vesper. Iedereen 
is van harte welkom tijdens dit half uur 
van zang, Bijbelwoorden, gebed en 
stilte. Zo bereiden we ons voor op het 
kerstfeest. 
Data: dinsdag 5 (E. Noltus), 12 (M. 
Sarot) en 19 december 2023 (J. Stah-
lie). Tijd: 19.30-20.00 uur. Plaats: 
Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum. 

Leersum - Vespers in de 
Adventstijd

We leven in een tijd van ongekende 
toegang tot de wereld. Producten, dien-
sten, reisbestemmingen, alles is 
beschikbaar voor de moderne mens. 
Hoe kan het dan dat velen toch een 
gevoel van betekenisverlies en zinloos-
heid ervaren? Waar komt de toene-
mende onvrede in de maatschappij 
vandaan: het gevoel dat je niet gehoord 
wordt, er niet toe doet? Over de paradox 
van onbeschikbaarheid in tijden van 
maximale beschikbaarheid schreef de 
Duitse socioloog Hartmut Rosa een 
boeiend essay. Tijdens een 1e bijeen-
komst bespreekt ds. Leo Oosterom de 
hoofdlijnen van dit essay. In een 2de 
bijeenkomst, die voortbouwt op de 1e 

avond, bespreken we hoe de theoloog 
Andrew Root het gedachtegoed van 
Rosa vruchtbaar maakt voor de wereld 
van kerk en geloof. 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.  
Locatie: Koningshof, Kerkplein 1, Doorn. 
Entree:  € 6,-.  
Begeleiding: Ds. Leo Oosterom. 

Doorn - 15 & 22 januari 
– Lezing en gesprek: 
Onbeschikbaarheid

Gebedsweek voor eenheid 
in teken van grote gebod



FOTO’S: Pixabay

MAARN - 2 DECEMBER – KLEIN BYZANTIJNS KOOR MET 
PROJECTZANGERS 
In het kader van een advent/vredesconcert wordt, o.a. voor 
Oekraïense vluchtelingen, een programma gezongen met 
oude Kerkslavische stukken van Tsjaikovski, Rachmaninov, 
Ippolitow-Iwanov, Kalinikov, Svedov, Sviridov, en Tsjesnokov.  
Plaats: Theresiakerk, Amersfoortseweg 50. Tijd: 15.00-16.00 
uur. Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage bij de uitgang. Na 
afloop gezellig samenzijn (drankjes tegen betaling). 
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MAARN - 9 DECEMBER – VOCAAL ENSEMBLE CAPPELLA 
FONTANA 
Cappella Fontana zingt, onder begeleiding van dirigent Dik de 
Weger, muziek voor de adventsperiode van bekende compo-
nisten zoals Bach, Brahms, Sweelinck en Howells. Maar ook 
muziek van Gerrit Jan Niemeijer, hij schreef o.a. een prachtige 
cyclus op weg naar Kerst, die bekend staan als de O-antifonen. 
De combinatie van middeleeuwse teksten in een modern 
muzikaal jasje leidt tot prachtige verstilde muziek met kruidige 
harmonieën. Tussen de koorklanken door verzorgt Fons 
Kronenberg een aantal intermezzo’s op orgel. 
Plaats: St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50. Tijd: 16.00-
17.00 uur. Toegang: € 10,- incl. drankje na het concert.  
 

MAARN - 13 DECEMBER – KERSTSAMENZANG 
Harmonieorkest Manderen en kinderkoren van verschillende 
scholen verzorgen de muzikale bijdrage. Pastoor Harrold 
Zemann geeft zijn visie op Kerstmis.  
Plaats: De Twee Marken, Trompplein 5. Tijd: 19.00 uur. 
Toegang: vrijwillige bijdrage voor de onkosten. Na afloop gezel-
lig samenzijn. 

MAARN - 16 DECEMBER – CARMINIS CONSORT 
ENSEMBLE 
Het ensemble speelt muziek voor advent en kerst. M.m.v. 
Ineke Baksteen (sopraan) en Margareth Iping (mezzosopraan) 
met begeleiding van René Slotboom (viola da gamba) en 
Tjalling Roosjen (klavecimbel).  
Plaats: St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50. Tijd: 16.00 tot 
17.00 uur. Toegang: € 10,- p.p. incl. drankje na het concert. 
Info: www.maarnseconcerten.nl en www.carminis.nl. 

DRIEBERGEN-RIJSENBURG  - 23 DECEMBER 
- KERSTLIEDEREN 
Het JKD brengt wat extra licht en warmte naar u 
toe met een muzikaal optreden vol met (hedendaagse) kerst-
nummers. U bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren.  
Plaats: St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5. Tijd: inloop vanaf 
19.30 uur, aanvang 20.00 uur.  
JKD 

MUZIEK
MAARN - 20 JANUARI – ENTRE DOS 
Entre Dos betekent tussen twee: tussen twee personen, 
tussen twee instrumenten en soms ook tussen twee verschil-
lende muziekstijlen. De combinatie fluit en gitaar heeft een 
rijke traditie. Het levendige en vloeiende geluid van de fluit 
in combinatie met een rijkdom aan timbre en aanslag van 
de gitaar opent een wereld aan klankmogelijkheden. Karin 
Basting en Adriaan Dropsie laten u heerlijk wegdromen met 
een muziekprogramma waarin jazz en latin met de klassieke 
muziek lonken. 
Plaats: St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50. Tijd: 16.00-17.00 
uur. Kosten: € 10,-. Meer info: www.maarnseconcerten.nl.  
 

DRIEBERGEN-RIJSENBURG  - MEDIANT 25 JAAR IN 2024 
Komend jaar is een jubileumjaar voor Mediant. Op 11 januari 
bestaan we 25 jaar. Omdat we blij zijn met ons koor gaan 
we onze verjaardag vaak vieren. We starten in december 
van dit jaar met een kerstviering waarbij ook voormalig 
Mediantleden meezingen. In de loop van 2024 gaan we op 
tournee en zingen we in de regio. Er komt een concert in 
combinatie met een viering en als klap op de vuurpijl gaan 
we eind 2024 een kerstopname maken.  
Kortom: 25 jaar jong en bruisend van energie. 
Mediant 
 

DOORN - 8 FEBRUARI – TAIZÉ ZANGAVOND MET 
UITLEG: U WIJST MIJ DE WEG 
De kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk) trekt jaarlijks 
tienduizenden mensen. Kenmerkend voor Taizé zijn de medi-
tatieve liederen: vaak korte meerstemmige liederen die vele 
malen worden herhaald. In de bundel ‘Adem in ons’ staat 
een aantal door Gert Landman in het Nederlands vertaalde 
Taizéliederen. Tijdens deze zangavond zingen we, na toelich-
ting van Gert Landman, een aantal van deze Nederlandse 
Taizéliederen, waaronder het lied ‘Behoed mij, o God’ (waaruit 
de titel ‘U wijst mij de weg’ komt). De begeleiding is in handen 
van Bert Boer. 
Tijd: 20.00-22.00 uur. Plaats: Maartenskerk, Kerkplein 1, 
Doorn. Begeleiding: Marjoke Limpens-Timmer. Entree: vrij-
willige bijdrage (richtlijn € 6,-). Opgeven: niet nodig. Meer 
info: op onze website. 
 
 

https://www.parochie-sintmaarten.nl/event/taize-zangavond-met-uitleg-u-wijst-mij-de-weg/
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Uit de parochie 
en verder…

MUZIEK
WOUDENBERG - NIEUWS VAN 
DE MUSICAL STUURGROEP 
Wat is het alweer lang geleden dat 
we hebben genoten van de musical 
Jacob, uitgevoerd door mensen van 
de Catharinakerk en De Voorhof. 
Hoogste tijd om aan een nieuw 
project te beginnen en de Musical 
Stuurgroep heeft gekozen voor het 
verhaal van Ester. 
 
Deze musical is, net als voorgaande 
musicals, geschreven door Gerard 
van Midden en Gerard van Amstel in 
1995 en is ook eerder opgevoerd in 
Woudenberg. Het verhaal is (helaas) 
nog steeds heel actueel: mensen 
gevlucht, ontheemd. Zucht naar 
macht en rijkdom? Alleen uiterlijk 
vertoon telt.  
 
Er is met een frisse blik naar het 
script gekeken en om het verhaal 
helemaal naar 2024 te halen is er 
een extra dimensie toegevoegd. De 
muziek is herschreven, zodat we de 
musical met live muziek in het week-
end van 18, 19 en 20 oktober 2024 
kunnen opvoeren. De audities en 
repetities beginnen half januari 
2024. De komende weken komt er 
meer nieuws over auditeren, inschrij-
ven voor het koor en de repetitietij-
den. Wij hopen er voor iedereen 
weer een mooi project van te maken. 
De Musical Stuurgroep, Angelique Martina-
Spies, Andre van Dijk, Petra Meeuwse, Edwin 
Kuurstra, Diane Kegler 

Zeist  - Dag van Ontmoeting 
Een mooie Eucharistieviering met ziekenzalving, een lekkere lunch en een gezellige 
middag met liedjes, gedichten én het Zeister Mannenkoor waren de ingrediënten 
van de Dag van Ontmoeting. Voor deze dag waren er rond de 115 aanmeldingen, 
helaas moesten er 18 mensen wegens ziekte afzeggen. De aanwezigen hebben 
intens genoten van een mooie Eucharistieviering, waarin zij, als zij dat wilden, de 
ziekenzalving konden ontvangen. Ondanks de grote kerkzaal, is dat een persoonlijk, 
bijzonder en emotioneel moment. Na afloop van de viering een kop koffie/thee, 
gevolgd door een lekkere lunch en een gezellige middag, met veel liedjes, gedichten 
en als klap op de vuurpijl het Zeister Mannenkoor. Dankzij vele vrijwilligers hebben 
wij deze dag, met veel enthousiasme, kunnen realiseren. Veel mensen gingen 
moe maar blij en voldaan naar huis. Wij als werkgroep hopen, dat de afzeggers er 
volgend jaar wel bij kunnen zijn. 
Hartelijke groeten, namens de werkgroep, Margriet van Denderen 

FOTO: Mariëtte Zandvliet

Reünie Lourdesreis
Op zaterdag 30 september 
jl. hebben we een reünie 
gehad met de groep bede-
vaartgangers die in april naar 
Lourdes zijn geweest. In 
Zeist op het parochiecen-
trum kwamen we allemaal 
samen en het was fijn om 
elkaar weer te zien. Iedereen 
had iets lekkers voor bij de 
koffie of lunch gemaakt. We 
sloten deze prachtige dag af 
met een fotosessie in de tuin. Over drie jaar organiseert het Bisdom weer een 
Lourdesreis en ik hoop dat er dan weer vele zullen aansluiten.  
Jacqueline Bouma 

FOTO: C. Langeschaar

Zeist - iPadcafé 
Het iPadcafé is in 2023 iedere 1e vrijdagmorgen van de 
maand geopend van 10.00 – 12.00 uur. Het iPad-team 
Zeist staat dan voor u klaar om, onder het genot van een 
kopje koffie of thee, uw vragen te beantwoorden of uw digi-
tale problemen op te lossen. 
Data: elke eerste vrijdag van de maand. Plaats: parochie-
centrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. Tijd: 10:00-12:00 
uur. Meer info over het ASZ iPadcafé en ondersteuning: Peter 
van der Arend, iPad coach/docent, 030-6918535 of 
pcm.arend@ziggo.nl. 



Tiny Brouwers

Annelies Linnenbank
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Maarn - Uitreiken Theresiamedailles   
De Schola Cantorum Maarnensis vierde 
op zondag 1 oktober haar 50-jarig 
bestaan en tegelijkertijd haar afscheid. 
De langstlevende van de oprichters, 
Henk Vullings, kreeg een Theresiame-
daille en het 50-jaar insigne voor op zijn 
Gregoriuspenning.  
 
Twee weken later, zondag 15 oktober, 
hebben we de H. Theresia herdacht. Op 
deze dag ontvingen meerdere parochia-
nen een Theresiapenning. Het thema 
voor dit jaar was ‘groen’, en dat bete-
kende dat de dames van de bloemen-
groep in het zonnetje zijn gezet.  
 
Voorganger diaken Marcel Sarot speldde 
de medailles op bij Tini Brouwers, Els 

Houdijk en Lina v.d. Kley. Op de bijbe-
horende oorkonde staan naast de bloe-
mengroep ook andere activiteiten 
gemeld zoals bijv. diaconale activiteiten, 
hulp bij activiteiten in de Ark, koorlid-
maatschap en Vastenactie. 
 
Riet Rozendaal kreeg van Marcel Sarot 
waardering vanwege haar rol als coördi-
nator van de bloemengroep. Ook zij is 
actief in de Ark, bij kerkschoonmaak en 
belangrijk voor de Lichtjestocht (oliebol-
len en het maken van tafelkleedjes). 
 
Ook Nel Winter, de vorige coördinator 
van de Bloemengroep, kreeg in haar 
verblijf in Doorn een Theresiamedaille 
van haar man Frits Winter. 

Rody Polhout is geen lid van de bloe-
mengroep, maar kreeg haar waardering 
voor een andere groene taak: het toon-
baar maken van de tuin rond kerk en 
pastorie. In haar eentje was zij de afge-
lopen jaren bijna iedere week druk bezig 
onkruid te wieden en uit de bomen 
gevallen boomresten op te ruimen.  
 
Niet ieder te decoreren persoon kon in 
de kerk aanwezig zijn. Bets van Gameren 
en Annelies Linnenbank hebben de 
versierselen later gekregen. Pastoor 
Zemann ging de Theresiapenning bren-
gen bij Margriet van Nuland, zij ontving 
van hem ook de zegen vanwege haar 
ziekte. 
Jan van Baal 

Henk Vullings

Frits Winter, Lina v.d. Kley, Riet Rozendaal, Els Houdijk, Rody Polhout

Margriet van Nuland

Driebergen-Rijsenburg  - 8 & 10 december – kerststukjes maken en kerstmarkt
Zondag 10 december zullen we als paro-
chiegemeenschap vertegenwoordigd zijn 
op de kerstmarkt aan het Kerkplein te 
Driebergen-R. middels verkoop van zelf-
gemaakte kerstkaarten en kerststukjes. 
Bent u een enthousiaste creatieveling 
in het maken van kaarten of iets anders 
en wilt u deze beschikbaar stellen t.b.v. 
onze St. Petrus’ bandenkerk, dan is dit 
zeer welkom. 
 
Vrijdag 8 december willen we in de 
Petrus- en Pauluszaal met elkaar kerst-
stukjes gaan maken. We zijn daar ‘s 
morgens van 9.00 uur tot in de loop 

van de middag. Deze activiteit mogen 
we intussen een traditie noemen en is 
altijd een heel gezellig en productief 
samenzijn. Je hoeft echt geen ervaren 
knutselaar te zijn. Het is gebleken dat 
met wat aanwijzingen al gauw een leuk 
resultaat ontstaat. Alle attributen zijn 
aanwezig, maar het is handig als je een 
eigen schaar en/of mesje meeneemt.  
Wij zorgen voor lekkers bij de koffie/thee 
en een broodje voor de lunch. 
Voor aanmelding of verdere informatie 
kun je mailen of bellen: Jeannette v.d. 
Mispel, jvdmispel@gmail.com, 06-
23660219. FO
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Deze Mantel wordt mede mogelijk gemaakt door:

https://amandi-uitvaartzorg.nl
https://wijnhandel-slijterij.nl
https://www.ribhousetexas.nl
https://www.blokhuisuitvaartzorg.nl
https://gastouderbureauheuvelrug.nl
https://www.jumbo.com
http://amerongenhoveniers.nl
https://aannemingsbedrijfjacobs.nl
https://www.cafedetram.nl
https://www.geijtenbeekenboers.nl
https://kapsalonaline.nl
https://www.facebook.com/Van-Brenen-Textiel-1181476321980828/
https://www.slagerijhermanvernooij.nl
https://www.dalhuijsen.nl
https://autobedrijftegrotenhuis.nl


27

FO
TO

: P
ix

ab
ay

Wel & Wee

Gedoopt 
Zondag 1 oktober is Olivier Thomas Rosendaal, zoon van 
Leo Rosendaal en Anna Dobosz, in de St. Petrus’ bandenkerk 
in Driebergen-Rijsenburg gedoopt. Proficiat. 

FOTO: Pixabay

In memoriam  
pater Peter Koper 
 
Op dinsdag 19 september jongstleden overleed op 92-jarige 
leeftijd Peter Koper, priester in de Sociëteit van Jezus. Peter 
ging tot 2021 voor in de locatie Sint Andries aan de Engelberg 
in Leersum. Het aantal keren dat hij voorging in de laatste jaren 
nam sterk af. Peter was toen inmiddels al tegen de 90. 
Peter trad op 7 september 1952 in bij de Jezuïeten in Grave en 
hij werd op 31 juli 1962 priester gewijd in Maastricht. We herin-
neren hem als een geleerd mens. Hij werd in 1973 studenten-
pastor in Utrecht en specialiseerde zich in psychosynthese. 
Peter was met name voorganger in de ‘speciale' vieringen in 
Leersum, zo ging hij met regelmaat voor in de paaswake en de 
kerstnachtmis. Kwam hij in de eerste jaren dat hij voorging 
meestal op de motor vanuit Utrecht naar Leersum, later werd 
dat de bus - die stopte toch bij hem voor de deur en ook in 
Leersum was het niet ver lopen - en nog veel later haalden 
Frans Groot of Loes Grimmelijkhuizen hem op. Ook zijn broer 
en schoonzus waren af en toe zijn chauffeur. 
Peter wist zich altijd te onderscheiden met een bontgekleurde 
stola, als teken van inclusie en was een begenadigd spreker. 
Hij nam geen blad voor de mond en was regelmatig kritisch op 
het functioneren van de katholieke kerk. We luisterden aandach-
tig naar zijn overweging en menig kerkganger zal zijn opvattingen 
ook weleens als ‘ongemakkelijk’ ervaren hebben. 
Na het overlijden van zijn steun en toeverlaat Hans, is hij 
verhuisd naar Nijmegen, daar is hij ook overleden. Peter is 
begraven in Nijmegen. Dat hij moge rusten in vrede. 
Edward van Leeuwen, locatieraad Leersum 
 
 Overleden

26-07-2023 Ruud (R.F.) Meihuizen (79), Driebergen-
Rijsenburg 

28-07-2023 Annemieke (J.M.T.) Kosterman – Weldam 
(73), Driebergen-Rijsenburg 

05-09-2023 Jannie Vosmeer (101), Doorn . 
14-09-2023 Lucia (L.E.) Soemodipoero (85), Zeist 
21-09-2023 Riet (M.C.) de Rijk-Jongerius (91), 

Driebergen-Rijsenburg 
23-09-2023   Kees (C.P.M.) Huisman (73), Maarn 
29-09-2023 Joke (J.W.R) van der Velden-Bosboom 

(89), Driebergen-Rijsenburg 

04-10-2023 Florencius (F.) van Balen (91), Zeist 
05-10-2023 Riet (M.A.) Kühne (99), Zeist 
11-10-2023 Peter (P.C.M.) Lexis (74), Zeist 
13-10-2023 Josepha (J.M.)Teuben – Hulsman (93), 

Zeist 
13-10-2023 Mieke (W.E.) van der Velden (79), 

Driebergen-Rijsenburg  
22-10-2023 Gerard (G.B.) Salemink (86), Zeist 
02-11-2023  Jeanne (A.M.H.) Tijsma-van der Voort 

(88), Zeist 

november 2023 – februari 2024

Uit de parochie 
en verder…

Zeist  - Het eeuwfeest
Op 2 juli 2024 bestaat onze St. Josephkerk in Zeist 100 
jaar. Dit laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. De eeuw-
feestcommissie, bestaande uit Ben Werner, Kimberley 
Hubens, Theo Ruijs en Elly Koot, is volop bezig met het orga-
niseren van festiviteiten rond dit 100-jarig bestaan. Zij lichten 
alvast een tipje van de sluier op.  
 
Ons eeuwfeest start op 19 maart 2024, de feestdag van Sint 
Joseph. Rond het weekend van Palmpasen wordt er een acti-
viteit voor kinderen georganiseerd. Na afloop is er een verrassing 
voor jong en oud, niet alleen ter ere van ons 100-jarig bestaan, 
maar ook ter voorbereiding op de grote Passion die dit jaar in 
Zeist plaatsvindt.  
 
Dé feestdag van ons eeuwfeest is zondag 30 juni 2024, met 
o.a. een eucharistieviering waarin  hulpbisschop H. Woorts 
zal voorgaan. Op die dag ook speciale aandacht voor al onze 
vrijwilligers, want zonder hen kunnen we niet.  
Wij kijken uit naar het 100-jarig bestaan en hopen er met 
elkaar een mooi feest van te maken, want 100 jaar St. 
Josephkerk in Zeist is niet niks! 
Elly Koot, namens de eeuwfeestcommissie  

The Passion komt naar Zeist
De veertiende editie van The Passion komt in 2024 
vanuit het hart van Nederland: Zeist! In alle vroegte 
kwam donderdag 26 oktober het verlichte kruis bij het 
stadhuis van Zeist aan. Peter Kuipers, directievoorzitter 
KRO-NCRV: 'De boodschap van Jezus is van alle tijden: 
behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden, 
heb vertrouwen en sluit niemand uit.' Donderdag 28 
maart 2024 zal de processie door het centrum van Zeist 
gaan en ook live te zien zijn op NPO1.



CARITAS PAROCHIE SINT MAARTEN 
Postadres: Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist 
caritas@parochie-sintmaarten.nl 
www.parochie-sintmaarten.nl/caritas 
NL47 RABO 0375 2094 68 t.n.v. Caritas parochie 
Sint Maarten (ANBI erkend) 
 
REDACTIE DE MANTEL VAN SINT MAARTEN 
Eindredactie: Nelleke Spiljard 
Contactpersoon: Rosella van den Hoeven, 
centraleredactie@parochie-sintmaarten.nl  
Vormgeving: SFM De Sportuitgever 
 
De redactie houdt zich het recht voor ingezonden 
artikelen te weigeren, te redigeren of in te korten, 
zo mogelijk na overleg met de schrijvers.  
 
DE NIEUWSBRIEF 
De Mantel verschijnt 6x per jaar, de pastorale 
Nieuwsbrief elke 2 weken. Neem een gratis 
abonnement.  
Ga naar www.parochie-sintmaarten.nl/nieuwsbrief 
en meld je aan. 
 

van links naar rechts 

Nelleke Spiljard, pastoraal werker, 06-37119113, n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl  

Harrold Zemann, pastoor, 030-6922113, h.zemann@parochie-sintmaarten.nl  

Johan Rutgers, priester, 030-6922113, johan.rutgers@stlucas.nu  

Marcel Sarot, diaken, 013-4663839, m.sarot@parochie-sintmaarten.nl  

Fred Kok, pastoraal werker, 033-4941261, fred.kok@stlucas.nu  

Rini Bouwman, diaken, 033-4941261, rini.bouwman@stlucas.nu  

 
Secretariaat pastoraal team:  

Rosella van den  Hoeven, r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl 
 

 Voor dringende pastorale zorg, een ziekenzalving of uitvaart  
kunt u het nummer van de noodtelefoon bellen:  

06-22265661 

BESTUUR R.K.  
PAROCHIE SINT MAARTEN 
Secretariaat: Rozenstraat 20, Zeist  

info@parochie-sintmaarten.nl 
Voorzitter: pastoor Harrold Zemann 
Vicevoorzitter: Peter Reinders 
Secretaris: Gerard Hoogervorst 
Penningmeester: Olaf Kesler 
Personeel/vrijwillgers: vacature 
Onroerend goed: Dimitry Melchiors 
Communicatie: vacature 
Vertrouwenspersoon: Ingrid Middelkoop 

06 14808633,  
                     ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl 

Pastoraal team voor de R.K. parochies  
Sint Maarten & Sint Lucas

SERVICEPAGINA

DOORN, LANGBROEK: St. Martinuskerk 
Kerk en secretariaat: Dorpsstraat 15, 3941 JK, Doorn. 
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 10.00-12.00 uur, Ans Damen,  
0343-412148, martinus@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Fred Odijk, 0343-420391 fodijk@caiway.nl 
LR: secretariaat, 0343-412148  
martinus@parochie-sintmaarten.nl 
NL 12 iNGB 0000 5810 28 t.n.v. St. Martinus Doorn  
 
DRIEBERGEN-RIJSENBURG: St. Petrus’ bandenkerk 
Kerk: Kerkplein 5, 3972 EK, Driebergen-R. 
Secretariaat: RIjsenburgselaan 4, 3972 EJ, Driebergen-R.  
Geopend vrij 10.00-13.00 uur, 0343-514708,  
voor urgente zaken 06-10433511  
petrusbanden@parochie-sintmaarten.nl  
PG/LR: Ton Buijs, 06-51533641 tonbuijs@xs4all.nl  
NL 07 RABO 0162 1643 35 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Petrus Banden 
 
LEERSUM, AMERONGEN, OVERBERG: St. Andrieskerk 
Kerk: Planterslaan 19a, 3956 VV, Leersum. 
Secretariaat: Engelberg 15a, 3956 VL, Leersum, 0343-451331,  
andries@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Loes Grimmelijkhuizen 0343-454294  
loesgrimmelijkhuizen@outlook.com 
LR: Ans Middelplaats, 0343 - 452768 w.middelplaats@ziggo.nl 
NL 32 INGB 0006 4626 51  t.n.v.  RK Parochie Sint Maarten  
geloofsgemeenschap St. Andries 
 

MAARN, MAARSBERGEN: St. Theresiakerk 
Kerk en secretariaat: Amersfoortseweg 50, 3951 LC, Maarn,  
0343-441210 (antwoordapparaat), theresia@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Elly Rietveld, 06-24687032, rietveldelly52@gmail.com 
LR: Annique van Baal, 06-22965400, jan-annique@planet.nl 
NL 56 RABO  0372 4328 75  t.n.v. St. Theresiakerk 
 
WOUDENBERG, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL: H. Catharinakerk 
Kerk en secretariaat: W. de Zwijgerlaan 38, 3931 KS,  
Woudenberg, 033-2862000 (antwoordapparaat),  
catharina@parochie-sintmaarten.nl  
PG & LR: 033-2862000  
catharina@parochie-sintmaarten.nl 
NL51 RABO 0372 4021 19 t.n.v.  H. Catharinakerk 
 
ZEIST: St. Josephkerk 
Kerk en secretariaat: Rozenstraat 20, 3702 VP, Zeist. 
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 08.30-12.30 uur,  
Raquel Greeven, 030-6922113,  
emmaus@parochie-sintmaarten.nl  
PG: Jacqueline Bouma, 06-11423355, j.huige@ziggo.nl  
LR: Gerard Ruijs, 06-11355030, info@gerardruijs.eu 
emmaus@parochie-sintmaarten.nl  
NL 74 INGB 0000 2489 48  t.n.v. Emmausgemeenschap Zeist 
 
 
(PG = pastoraatsgroep, LR = Locatieraad) 

PRODUCTIE VOLGEND NUMMER 
Deadline kopij: 11 januari 2024 
Verspreiding: 11 februari 2024


